
snorfiets op fietspad

Als zeventigjarige is de snorfiets op het fietspad een verschrikking voor mij. Aan één stuk door 
hoor ik achter me getoeter met de boodschap: "Ga aan de kant".

Ik ben eens boos door een snorfietsbestuurster aangesproken dat ik niet zo plotseling naar links 
moest gaan want dat ze als achteropkomer wel had kunnen vallen. Dat ik een aarzelende voetganger 
op het zebrapad voor me op het kruispunt probeerde te ontwijken was haar ontgaan terwijl er verder 
geen verkeersdeelnemers in de buurt waren en zij van van verre de situatie moet hebben kunnen 
overzien.

In de Van Woustraat in Amsterdam was er laatst royaal tijd om op de fiets voor een tram langs over 
te steken. Waar ik niet aan had gedacht was dat achter de tram langs twee opgevoerde snorfietsen 
aan een wedstrijd bezig waren om samen met wat racende fietsers die tram rechts te passeren. (Er is 
daar tussen de tram en de geparkeerde auto's een smal strookje over.) Ik ben geschept door de 
snorfiets die me rechts probeerde te passeren, heb een maand geleden aan gekneusde ribben, en 
besloten nooit meer zo onvoorzichtig over te steken.

Het stadsverkeer word voor de de oudere fietser haast ondoenlijk.
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