
Beste mevrouw Schouten

Het is uitermate zorgwekkend dat er zulke halfslachtige 
maatregelen worden genomen terwijl we ons te midden van 
een wereldwijde ecologische ramp bevinden. Het gaat hier 
notabene over de vitaliteit van onze eigen leefomgeving; alsof 
je je eigen huis vol poept, de balken langzaam aan in de kachel 
gooit en nog steeds niet doorhebt dat je eigen huis verandert in 
een puinhoop en uiteindelijk aan je eigen leefstijl ten onder 
gaat. Met het belangrijke verschil dat niet alleen de minster in 
dat huis woont, maar met haar de rest van de wereldpopulatie, 
dus ook alle planten, dieren en andere organismen. 
Je moet je schamen als je in deze tijd van klimaatverandering, 
overbevolking en verregaande milieuproblematiek zulk 
dramatisch beleid voert en het houdt bij infantiel korte termijn 
denken om de lobby’s tevreden te houden. Het is ook mijn 
planeet!
Het is niet nodig ecologie te hebben gestudeerd om te snappen 
dat de manier waarop onze economie is ingericht, zorgt voor 
ernstige milieu problemen. 
Een diep geworteld idee dat je de wereld om je heen voor eigen 
gewin kunt ge- of eigenlijk, verbruiken in combinatie met 
onvoldoende besef van de complexiteit van ecosystemen en 
korte termijn denken, heeft ervoor gezorgd dat de Nederlandse 
natuur er slechter aan toe is dan ooit. Dit los je niet op met een 
stikstof uitstoot reductie van 50%. 
Bovendien is het niet eens ons land of onze planeet, maar nog 
meer het land of de planeet van toekomstige generaties en alle 
andere prachtige levende wezens die erop leven. 
Je bent minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit en in 
deze tijd van ecologische crisis besluit je zulke halfbakken, 
ondoordachte keuzes te maken, terwijl we nota bene een van 
de rijkste landen ter wereld zijn en een groot deel van de 
bevolking van gekkigheid niet meer weet waar hij met zijn geld 
en vrije tijd naar toe moet. Er zijn grenzen aan vrijheid, al kun je 
dat als marionet van onze rasliberaal Rutte vast niet 
verkroppen. Maar je bent niet de enige die op deze planeet wil 



leven en dus zijn er grenzen aan ieder zijn deel. En wanneer de 
een besluit een groter deel te nemen, betekent dit een kleiner 
stuk voor een ander. 
Wat is de reden dat minster Schouten ooit voor dit beroep heeft 
gekozen? Want het lijkt te ontbreken aan zowel visie als ambitie 
als leiderschap. We mogen hopen dat een volgende minister 
een verstandige, lange termijn visie weet te formuleren op het 
gebied van natuur en milieu of dat minister Schouten spontaan 
zelf het licht ziet. Mocht ze daarbij hulp of expertise nodig 
hebben, dan ligt die bij grote hoeveelheden bewuste, 
weldenkende Nederlanders voor het oprapen. Al kun je ook 
veel leren door tijd te nemen en te kijken naar de wereld waarin 
je leeft. 
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