Beste,

Middels deze weg willen we onze ervaringen delen: we zijn meer dan 6 jaar ziekenhuis in en uit geweest en
hebben 5 miskramen gehad. Mijn vrouw bleek het Syndroom van Asherman te hebben en deze aandoening
verlaagde onze kans op een succesvolle zwangerschap sterk.

Uiteindelijk heeft de VS en draagmoederschap ons een uitkomst geboden. Niet alleen hebben we een
pracht van een kind maar ook hebben we een onlosmakelijke band met ons draagstel in de VS. Best friend
for the rest of our life. Ze zijn hier al meerdere keren geweest en wij daar — zij heblben het albsoluut niet voor
geld gedaan maar voor de dankbaarheid om iets terug te kunnen doen voor de samenleving.

Wij vinden het absurd dat mensen die zelf niet in zo een situatie zitten dit soort wetvoorstellen maken en
schikken er van dat we in een land leven waar abortus blijkbaar wel gewoon kan maar dit onderwerp
klaarblijkelijk een taboe Dlijft.
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