
Amsterdam 26 juli 2025, 

Geachte heer, mevrouw, 

Met deze brief wil ik mijn ernstige zorgen uiten over de voorgestelde of ingevoerde wet die 
het verheerlijken van terrorisme strafbaar stelt. Hoewel ik het belang van nationale veiligheid 
en het tegengaan van geweld absoluut onderschrijf, vrees ik dat deze wet in de praktijk zal 
leiden tot het inperken van legitieme uitingsvrijheid – vooral wanneer het gaat om solidariteit 
met groepen die al structureel worden gediscrimineerd of onderdrukt. 

Waar ligt de grens tussen het verheerlijken van geweld en het uitspreken van steun aan een 
onderdrukte bevolking? Is het straks strafbaar om een Palestijnse sjaal te dragen? Om 
watermeloenen – een symbool van Palestijnse identiteit – uit te delen? Worden jongeren die 
protesteren tegen buitenlands of Nederlands beleid straks vervolgd onder deze wet? 

De ruimte om politieke daden te bekritiseren, onrecht aan te kaarten en ons solidair te tonen 
met gemarginaliseerde groepen is een fundamenteel onderdeel van een gezonde democratie. 
Deze wet dreigt die ruimte te verkleinen, en heeft daarmee een verlammend effect op 
maatschappelijke betrokkenheid, activisme en vrijheid van meningsuiting. 

De vage formulering van “verheerlijking” opent de deur naar willekeur en politieke 
interpretatie. Ik roep u dan ook dringend op om deze wet niet in te voeren dan wel terug te 
draaien, of om in ieder geval harde waarborgen in te bouwen tegen misbruik. Wat we nodig 
hebben is een wet die terrorisme aanpakt, niet een die kritische burgers tot zwijgen brengt. 

Met vriendelijke groet, 

Jochem de Vries 

 

 


