Beste regering van mijn land, Nederland.

Uiteraard ben ik fel gekant tegen terrorisme, laat dat duidelijk zijn. Er zijn echter al
genoeg wetten om dit (en verheerlijking ervan)strafbaar te stellen. Deze nieuwe
toevoeging is geen meerwaarde en ik denk gevaarlijk voor de vrijheid waar ik zo van
houd. En velen met mij. Het zwaaien met een vlag van een gevaarlijke organisatie of
groep, het dragen van symbolen van die groep- iets dat we allemaal kennen uit de
jaren ‘40- is eng en moet strafbaar zijn als die gevaarlijkheid ervan vaststaat. Deze
acties zouden immers kunnen oproepen tot aansluiting bij dat gevaarlijke
gedachtengoed. Daarvoor zijn al voldoende mogelijkheden in het Nederlands recht.
In hoe het voorstel er nu ligt zit te veel ruimte voor interpretatie: wat voor de een
terrorisme is kan voor de ander verzet tegen onderdrukking zijn. Zolang deze
regering wapens blijft kopen van een land dat met aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid genocide pleegt, zolang deze regering weigert dat land te
sanctioneren, het advies van het CAVV naast zich neerlegt, zolang deze regering de
stemmen van meer dan 150.000 in het roodgeklede inwoners van dit land naast zich
neerlegt, zolang deze regering wapenonderdelen blijft leveren voor F35 waarmee
onschuldige mensen gebombardeerd worden, een kamer die terugkeert van reces
om een debat te voeren over maatregelen die ons land kan nemen tegen genoemde
dreigende genocide en niets voorstelt, zolang kan ik niet vertrouwen op het morele
kompas van deze regering die een gevoelige mogelijk vrijheidsbeperkende nieuwe
wet wil maken



