Geachte mevrouw / meneer,

Ik maak me grote zorgen om ons land. Waar ik eens trots was op onze Nederlandse normen
en waarden, op onze vrijheid van meningsuiting, vooruitstrevende vrouwen- en
homorechten, op onze sociaal-democratische waarden, ben ik nu bang dat we als land aan
het afglijden zijn naar een land met zorgwekkende kenmerken.

Van onze nauwe banden met een land als Israél die talloze oorlogsmisdaden pleegt en die
wij zowel politiek als militair blijven steunen, tot het nieuws van dit nieuwe wetsvoorstel dat
de demonstratie rechten van ons als burgers sterk kan beperken.

Dit is niet het Nederland waar ik ooit zo trots op was.

Er is een gevaarlijke ontwikkeling gaande in onze Westerse samenleving. In Amerika,
Engeland en Duitsland wordt het demonstratierecht al flink ingeperkt. Vreedzame
demonstranten, waaronder studenten en senioren, worden hardhandig aangepakt en
gearresteerd.

Waarom? Omdat ze opkomen voor mensenrechten wanneer hun overheid dit niet doet.
De overheid moet luisteren naar haar burgers. Mensenrechtenorganisaties, het
internationaal recht, genocide experts en journalisten zijn het eens: Nederland moet actie

ondernemen en alles doen in onze macht om de genocide in Gaza te stoppen.

Het is onze taak, al helemaal als land waar het Internationale Gerechtshof zich begeeft, om
het internationaal recht na te leven.

Dit betekent het beschermen van mensenlevens, van mensenrechten en ook het recht op
vrijheid van meningsuiting en demonstratierecht.

Dit wetsvoorstel kan gevaarlijk zijn. De vage omschrijving van wat terrorisme precies is kan
ervoor zorgen dat vreedzame demonstranten die vragen om vrede en mensenrechten voor

iedereen worden opgepakt. Hebben we niet genoeg geleerd van de geschiedenis?

Het land waar demonstratierecht en democratische waarden worden ingeperkt, gaat duistere
tijden tegemoet. Dit zien we keer op keer.

Nooit meer is nu. Nooit meer fascisme, niet in Europa en ook niet in Nederland.
Ik, als burger, wil weer trots zijn op mijn land.
Ik verzoek u: bescherm onze rechten. Bescherm onze normen en waarden. Bescherm het

internationaal recht en zet u als overheid in voor mensenrechten, wereldwijd.

Vriendelijke groet,
Een bezorgde burger



