
Geachte leden van de Tweede Kamer, 

 

U bent afgevaardigden van het burgers in Nederland. 

Wanneer ik op uw website (https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/ 

kamer_in_het_kort/demonstratierecht-nederland) lees welke beperkingen u wilt invoeren dan lees ik 
absoluut geen duidelijke lijn. Eerder lees ik dat u allemaal iets wil inperken waar u last van ondervind 
of wat hinderlijk is voor politie, infrastructuur, een specifieke groep (denk bijvoorbeeld bij 
herdenkingen), demonstraties op privéterreinen of anarchisten die met opzet de openbare orde 
verstoren. 

 

Laat ik beginnen met u te schrijven wat er op mijn hart ligt. 

Ook ik heb wel eens last van demonstraties en ook ik heb mijn bedenkingen bij bepaalde 
groeperingen die oproepen tot haat en tot het wegzetten van een specifieke groep mensen. Ook ik 
betreur het wanneer eigendommen van privépersonen of van organisaties worden vernield of 
wanneer mensen politici opzoeken en intimideren.  

 

Maar ik realiseer me altijd dit; als mensen zich niet gehoord voelen, als er geen actie ondernomen 
wordt op punten die voor hen gevoelig liggen (ook als deze mensen verkeerd zijn geïnformeerd) en 
als er geen plek is waar mensen naar toe kunnen met hun grieven dan zullen zij andere middelen 
gaan gebruiken. Ik denk dus niet dat u het recht op demonstreren hoeft in te perken. Ik denk dat u 
een analyse moet maken van hoe goed u als Tweede Kamer kan luisteren naar wat er in de 
samenleving speelt. En dat u daarin een verbindende rol moet aannemen. 

 

We hebben lang moeten vechten voor de rechten die in de grondwet staan. En ik zie dat mensen in 
andere landen in de wereld nog elke dag vechten om ook maar in de buurt te komen van de rechten 
die we hier in dit land hebben verworven.  We zijn nog steeds een rijk en welvarend land. Waarin 
mensen eigenwijs zijn, eigen meningen hebben, ondernemend zijn en zich uiten als zij onrecht 
(denken) te zien. Koester dan ook de grondrechten van onze burgers en de enorme vrijheid die we 
verworven hebben.  

 

Op het gebied van Klimaat kan ik u alleen dit meegeven: we hebben maar een planeet. En die zijn we 
op dit moment niet aan het helpen. Op uw eigen website staat dat 'Het zeewater warmt op en landijs 
op Antarctica smelt. Hierdoor stijgt de zeespiegel. Als de uitstoot van broeikasgassen niet 
vermindert, kan de zeespiegel voor de Nederlandse kust rond het jaar 2100 met 1,2 meter stijgen. Of 
zelfs richting 2 meter, als het smelten sneller blijkt te gaan. In het jaar 2300 kan het verschil tussen 
‘niets doen’ en ‘klimaatopwarming tot 1,5 graad beperken’ vele meters verschil maken. Nederland is 
extra kwetsbaar omdat een groot deel van Nederland onder de zeespiegel ligt'. Ik kan me dus niet 
voorstellen dat u problemen heeft met mensen die uit naam van de volgende generaties (ik heb zelf 
een kind van 5 jaar) aandacht vragen voor dit probleem. Ook als zij hierin infrastructuur blokkeren 
omdat er te weinig gebeurt.  



 

Tot slot, demonstratierecht is een recht. 

Het zorgen voor onze samenleving, daarin participeren onze plicht als burger. 

Het inperken van demonstratierecht brengt ons als samenleving schade toe. Het perkt de vrijheid 
van meningsuiting in en het maakt ons als burger alleen maar bozer.  

 

Organiseer verbindende activiteiten, nodig organisaties, privé personen die zich zorgen maken uit, 
luister naar elkaar en polder erop los. Dat is tenslotte onze kernkwaliteit als Nederland zijnde. 

 

Ik ben trots op ons land, op al haar inwoners en op iedereen die op durft te staan wanneer er 
onrecht dreigt.  

Daarom sta ik nu op en schrijf u deze woorden. 

Ik hoop van harte dat u ze wil ontvangen. 

 

Dank voor uw aandacht.  


