
Een dag na 9/11 zat ik in de 2e klas op de middelbare school tijdens de les scheikunde als 
enige moslim, en als enige Marokkaanse Nederlander aandachtig te luisteren naar onze 
docent. De witte jongens om mij heen hadden het over het incident, en met volle borst en 
zonder enig schijntje van schaamte riepen ze dat Mekka platgebombardeerd moest worden. 
De anderen reageerden daarop dat dat niet voldoende was en dat de hele regio (lees: 
zuidwest Azië en Noord Afrika) weggevaagd moest worden.  
 
Wat bracht ze om zulke genocidale en terroristische uitingen te doen zonder bang te zijn 
voor enige repercussies? Was 9/11 het enige wat nodig was om deze racistische, 
islamofobe en gewelddadige statements te maken? Of voelden ze zich veilig omdat ze in 
een land leven wiens fundamenten van rijkdom en macht gebouwd zijn op genocide, terreur 
en een ongekende gewelddadig verleden van kolonialisme? Een geschiedenis die haar 
wortels diep heeft gegrond in onze wetten, in onze instituties en nog veel belangrijker in 
onze breinen en harten? 
 
Ik stel deze retorische vragen omdat voor mij en mede historisch gemarginaliseerde 
Nederlands zaken niet beter zijn geworden. Integendeel, het is aanzienlijk erger geworden. 
Onderzoek na onderzoek na onderzoek na onderzoek toont aan hoe diepgeworteld racisme, 
islamofobie en andere vormen van illegale en onrechtvaardige uitsluiting institutioneel zijn, 
maar ook zeker alledaags! En in plaats dat er een crisis wordt uitgeroepen of er op zn minst 
iets aan wordt gedaan, wordt onze tweederangs burgerschap verder gecementeerd. Een 
bizarre gewaarwording; groepen mensen die extra bescherming horen te krijgen worden 
verder aangevallen. 
 
Moslims, Palestijnen, bondgenoten en andere historisch gemarginaliseerden willen geen 
speciale behandeling, we willen geen recht op uitzondering. We wensen gelijk behandeld te 
worden, we wensen dezelfde rechten te hebben op een vrije mening, op het recht van 
demonstreren op alles wat elke andere Nederlander gerechtigd is te doen en te zeggen 
binnen de kaders van de wet. Ook als het jullie niet bevalt! Dat is het punt van een 
democratie en een land dat zegt gebouwd te zijn op de principes van vrijheid en democratie.  
 
Ik heb geen vertrouwen dat mijn woorden ook maar enige impact zullen maken want ons 
neoliberale overheid is al jaren bezig onze democratie te slopen, en deze wetten zijn heel 
strategisch en doelbewust voorgesteld om onze onwelgevallige meningen, geluiden en 
protesten op een fascistische wijze te onderdrukken. Maar ik wil gedocumenteerd hebben 
dat ik vredig protest heb geleverd voor als we straks middels onwettige middelen een 
fascistische overheid moeten bestrijden, niet voor jullie of enig ander onrechtvaardig 
"leiderschap", maar voor onze nakomelingen. Nakomelingen die zogenaamd zouden 
moeten leren van fouten uit de geschiedenis.  
 
Tot slot refereer ik graag naar deze twee reacties die op wetenschappelijke en wettelijke 
wijze kritiek leveren op deze consultatie:  
 
https://breedmensenrechtenoverleg.nl/wp-content/uploads/2025/08/BMO-Online-consultatie-
verheerlijking-terrorisme-14082025-1.pdf  
 
https://www.internetconsultatie.nl/terrorismeverheerlijking/reactie/310869/bestand  
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