
NEE NEE NEE, Tweede en Eerste kamer keur deze wet af. 

Het wetsvoorstel heeft totalitaire trekken. Het plan om al die zaken strafbaar te 
stellen ondergraaft de democratische rechtsstaat. 

De huidige wet bezit voldoende handvatten om verheerlijken van terreur aan te 
pakken, op een juridische manier. De angst slaat me om het hart. Ik word bang. Zijn 
we straks afhankelijk van politieke willekeur, van politiek beleid, mensen aan de 
macht en de heersende opvattingen? Het is een grove schending en inbreuk op het 
publieke debat, vrijheid van meningsuiting. De rechtspraak en het juridisch oordeel 
hebben het voor het zeggen. Het is een mensenrechtelijke beginsel dat alleen de 
onafhankelijke rechter bepaalt wat een misdrijf is. 

Terreurbestrijding moet zich richten op het bestrijden van geweld, niet op het 
strafbaar stellen van onsmakelijke en stuitende, politiek incorrecte of ongewenste 
meningen. 

Ik vind het erg gevaarlijk deze wet. We worden overal gemonitord, we hebben geen 
privacy, alles wordt gefilmd, nagegaan, traceerbaar door onze telefoon en 
mediauitingen en in het openbaar. Stel je toch eens voor dat je gewoon opgepakt 
kan worden voor het dragen van een tshirt zoals in Duitsland al het geval is, of het 
monddood maken van duizenden burgers in het VK na aanleiding van hun 
veranderde wet waarin Palestine Action een terroristische organisatie wordt 
genoemd. 

Voor mij en velen is het regeringsstandpunt dat de schendingen van humanitair 
recht, oorlogsrecht en het veroorzaken van een genocide door Israël in Palestina 
geen strafvervolging oplevert een schending en schoffering van het internationaal 
recht. Wij als weldenkende burgers moeten daar tegen kunnen protesteren en 
proberen de oorlogsmachinerie te stoppen. Geen enkele burger heeft baat bij oorlog.   

Ik herhaal graag een aantal zinnen uit de toespraak van koning Willem Alexander 
uitgesproken op 15-8-2025 bij de nationale herdenking bij het Indisch monument: 

“ Vrede begint met het erkennen en omarmen van verschillen. Verschillen in 
achtergronden van mensen. Van overtuigingen en idealen. Verschillen in denken en 
doen. 

Een vreedzame samenleving is niet een samenleving waarin we allemaal geacht 
worden op elkaar te lijken. Vrede is juist afhankelijk van ons vermogen om samen te 
leven met mensen die anders zijn dan wij. Van ons vermogen om diversiteit niet te 
zien als een gevaar, maar als een wezenskenmerk van ons leven in vrijheid en als 
een bron van kracht.” 

Velen van u zullen dit als Indische Nederlander herkennen. U heeft ervaren hoe 
kwetsend het is als je miskend wordt of het gevoel hebt geïsoleerd te staan. 



Dit is een dag van herdenking en herinnering en ik hoop ook van herbezinning. 
Herbezinning op de vrede die nooit vanzelf spreekt en waarvoor ieder van ons elke 
dag medeverantwoordelijk is. 

Die vrede vraagt om weerbaarheid. Om de krachtige verdediging van onze vrijheid. 
Maar ook om openheid en het vermogen om bruggen te slaan naar wie anders is 
dan jij. Dat geldt internationaal, maar zeker ook in eigen land. 

De kern van ons democratisch samenleven is de wil om samen problemen aan te 
pakken en de best mogelijke oplossingen te vinden. Iedereen mag daarbij zijn stem 
laten horen en opkomen voor zijn idealen, opvattingen en belangen. Conflicten en 
tegenstellingen horen erbij.” 

Laat het onafhankelijke recht zegevieren en niet de mores van de dag. 

NEE NEE NEE, intrekken en verwerpen deze wet. 

 

 


