
Toegankelijkheid geen gunst maar een recht

Daar moeten we naar toe.
Nu worden mensen met een beperking, meer dan 2 miljoen, gedoogd, je mag 
proberen achter de geraniums vandaan te komen maar meedoen is te veel 
gevraagd. Daar kunnen we niet aan beginnen ook al ondertekenden we het 
verdrag van de VN voor de rechten voor de mensen met een beperking.
Je mag blij zijn met je rolstoel.
Wil u hier melden dat ik me schaar achter de brandbrief van WIJ STAAN OP.
En uit ervaring kan ik u het volgende melden. Ik rijd scootmobiel en met een 
aantal vrijwilligers organiseren we scootmobieltochten. Maar bij het 
organiseren van die tochten worden we belemmerd omdat er nauwelijks 
toegankelijke locaties te vinden zijn voor een kop koffie en een sanitaire stop. 
Ook in kort geleden geopende locaties konden wij niet terecht, er was geen 
invalidentoilet. Dat is toch achterlijk.
Bij alle vergunningen voor nieuwbouw of van verbouwingen van locaties die 
openbaar toegankelijk zijn hoort toegankelijkheid een eis te zijn met ingang 
van komend jaar.
Het is toch absurd dat je bij het van Gogh museum niet zelf een kaartje kan 
kopen, onbereikbaar door een trap. Dit is na een verbouwing.
Een andere eis zou moeten zijn dat pinnen bij kassa’s voor iedereen mogelijk 
moet zijn en veilig, het pinapparaat moet goed bereikbaar zijn vanuit je 
rolstoel of scootmobiel.
ik stapte uit de trein in Amersfoort en er was geen invalidentoilet te vinden.
Er zijn zoveel voorbeelden te noemen van het ontkennen, het niet meenemen 
in het beleid dat wij er nu eenmaal zijn met ons zeker 2 miljoenen.
Dat doet pijn.

Hetty


