Mijn hele werkzame leven, 24 jaar, verzorg ik, voor vrienden, hun reeén. Vier hindes waar ieder
voorjaar, rond Vaderdag, drie of vier jongen geboren worden. Een heerlijke tijd om ze te zien
opgroeien. We hebben 2 weides, gedeeld door een schuilhut, gras genoeg voor bijna heel het jaar.
Water uit de automatische drinkbak. We voeren ze wat extra brokken en hooi. Omdat ze het zo
graag hebben krijgen ze oud brood en rauwe groentes. Ook de buren en wat vrienden leven met ze
mee. in het najaar wordt er, voor een aantal maanden, een bok aan het koppel toegevoegd. Een
hele mooie tijd om met ze door te maken. De schuilhut blijft vaak leeg omdat ze liever op de weide
liggen. De jongen groeien goed en komen echt niets te kort. Zodra de dagen weer gaan lengen komt
de ene moeilijke dag in het jaar. Welke dieren blijven er en welke dieren kunnen echt niet blijven.
Zonder problemen worden de dieren opgehaald en heel vaak krijgen ze een goed thuis. Dagelijks
beleven we veel plezier aan onze dieren en zij aan ons.

In al die jaren hebben we geen enkele negatieve ervaring overgehouden. De dieren zijn nieuwsgierig
en de buurt houdt rekening met ze, ook tijdens de jaarwisseling.

Ik kan me geen enkele reden bedenken waardoor het onverantwoord zou zijn om deze dieren langer
bij ons te houden.

Door de keten in zijn geheel te laten bestaan is de gezondheid en het welzijn van de dieren
gewaarborgd. Op tijd verjongen voorkomt de problemen van ouderdom bij de dieren. jaarlijks twee
bezoeken van de deskundige geeft mij vertrouwen in mijn verzorging van de dieren. Eventuele
opmerkingen van de deskundige kan ik dan meteen in de praktijk toepassen. Nieuwe ontwikkelingen
ontgaan mij op deze manier ook niet.

Kort samengevat: we zouden het ongelooflijk moeilijk vinden om onze reeén te moeten gaan missen
en onze levensstijl aan te moeten gaan passen. Geen enkel ander dier kan de leegte vullen als ze er
niet meer zouden zijn. Ze blaten niet, schooien niet, slopen niets, ontsnappen niet. Ze zijn dankbaar,
respectvol en bewaren hun afstand.



