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Betreft: Mehdi Faizi (Vnr. 2750868017) geboren op 1-7-’89,
                                                                                                                                           Goutum, 28-10-‘13 

Geachte advocaat en medewerker van de IND,

Als pastoraal werkster in dienst van de kerkenraden van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te 
Noardburgum en Ferwert/Hallum voor het werk onder asielzoekers in deze regio, wil ik u het volgende 
meedelen over de heer Mehdi Faizi.
Op zondag 20 oktober is de heer Mehdi Faizi gedoopt door de predikant dr.J.M. Burger(Postdoctoraal 
onderzoeker theologie van deTheologische Universiteit Kampen) in ‘de Morgenster’, de GKV te 
Ferwert/Hallum. Deze voorganger heeft ook het voorafgaande doopgesprek met Mehdi gevoerd.
Mehdi bezoekt, sinds zijn verblijf op het AZC te St. Anna Parochie, trouw de kerkdiensten in ‘de Morgenster’ 
in Ferwert. Hij volgde de wekelijkse doopcatechese die ik gaf in één van de caravans op het AZC te St. Anna,
ook soms in zijn eigen caravan die mee bewoond wordt door moslims, waardoor hij als christen risico durfde 
te nemen.
Daarnaast volgt Mehdi trouw de wekelijkse Bijbelstudies die plaatsvonden in het kerkgebouw “Immanuël”te 
Noardburgum en nu na de zomervakantie in een onderkomen in St. Anna Parochie.
Als pastoraal werkster heb ik geconstateerd, dat Mehdi zeer gemotiveerd is en ook spreekt met anderen over 
zijn geloof in de Here Jezus. Hij zet zich ervoor in om zijn kennis over te brengen op zijn moslim 
medebewoners. Brengt wanhopige landgenoten in aanraking met echte hoop. Zo neemt Mehdi hen, als ze dat 
willen, mee naar de kerk en naar de Bijbelstudie. Zijn meeleven en zijn daadwerkelijke hulp aan Ahmed - een 
Irakese broeder, die vanwege zijn keuze om naar de kerk te gaan op zondag 20 januari 2013 aangevallen werd 
- zegt veel over hem! Ook was hij bevriend met Mostafa Talaie (op rituele wijze omgebracht na zijn bekering) 
en bezocht met andere bekeerlingen zijn graf. (Zie de uitzending van de EO (de 5e dag) op woensdag 26 juni). 
Wij kennen Mehdi als een bescheiden en blijmoedige christen, die zich als christen inzet voor de ander. In 
Afghanistan zal dit hem waarschijnlijk het leven kosten. Daarom graag uw positieve beslissing i.v.m. een 
mogen blijven in Nederland.
Mede namens de contactpersoon van ‘De Morgenster’ de heer E. van der Meer en de voorganger dr. 
H.J.M.Burger, die Mehdi gedoopt heeft, dit schrijven. 

Met vriendelijk groet,

Dr. J.M. Burger

Mee namens de contactpersoon dhr.E. van der Meer,
Mevr. J. de Kraker- van Abbema
Oer de feart 19
9084 BP Goutum. 


