
Als liefhebber en vuurwerkverkoper begrijp ik er echt steeds minder van.
Het eerste jaar geen verkoop konden we nog plaatsen vanwege de pandemie. We hadden dozen vol 
veiligheidsbrillen gedoneerd aan ziekenhuizen en verzorgingstehuizen in onze omgeving, hadden 
alle maatregelen al uitgedokterd voor de verkoop en toen kwam het 'tijdelijke verbod' waar we nog 
achter stonden.
Helaas merkte we al hoe teleurgesteld klanten waren.

Dan het tweede jaar, plots toch een 'eenmalig' verbod. Alweer eenmalig. Nu ook nog eens zo laat 
dat we ontzettend boos waren gezien alle voorbereiding en de gemaakte kosten. Kosten die het jaar 
ervoor al amper gedekt werden. Maar boos dekte de lading niet op het moment dat wij door 
handelaren in illegaal vuurwerk benaderd werden om klanten door te verwijzen naar hun. Klanten 
die met een volle kofferbak met vuurwerk uit belgie even langs de winkel kwamen om het te tonen. 
Klanten met de professionele vuurwerkblokken uit polen die er trots over vertellen. En dan ook nog 
de kinderen, sommige nog geen 12 jaar die wij de deur moesten wijzen met de verkoop van 
categorie f1 vuurwerk. Maar ondertussen strooide ze met de zware knallers alsof het gratis is voor 
ze.

Dan thuis als liefhebber zien hoe groepen jongeren elkaar bestoken met vuurwerk.
Hoe men tracht prullenbakken op te blazen.
Iedere melding ten spijt, er is te weinig mankracht om op te treden. Het excuus dat na iedere knal de
vogel gevlogen is ging niet op, men stond regelmatig een uur lang op dezelfde plek (voortijdig) af te
steken.

Waarom wordt er niet ingezet op betere bewaking van grenzen?
Waarom gaat men niet harder straffen door bijvoorbeeld het illegale vuurwerk andere te 
classificeren?
Waarom roept men hoe erg alles is maar blijft maar beperken?

Wij doen al jaren belangeloos voorlichtingen op basisscholen, delen vuurwerkbrillen uit en hebben 
braaf geluisterd en meegedaan als we weer wat moesten verwijderen uit ons assortiment.
Sta het siervuurwerk in de vorm van fonteinen, cakes en compounds toe. Nog beter, zorg dat er een 
uitbreiding komt voor nog mooier, stabieler en completer vuurwerk.
Kom weer met reclame spotjes, vooral op de sociale media.
Zorg dat er een wet komt om een youtube, tik tok, instagram, facebook waarmee misbruik van 
vuurwerk aangepakt kan worden. Zo beschermen we onze kinderen.

Waarom alles verbieden als dit niet de oplossing is?
De randdebielen van de maatschappij blijven herrie schoppen, dingen slopen en mensen (lees 
hulpverleners) aanvallen.
Die hele mentaliteit moet anders.
Laten we vuurwerk eens positiever benaderen om het uit dat grimmige sfeertje te trekken. Laat men
weer trots zijn als het over vuurwerk gaat. Dat haalt veel spannende momenten voor de jeugd ook 
weg.

Als liefhebber ben ook ik geneigd verder te kijken als men dit verbod doordrukt.
Als verkoper is het het einde van onze winkel, en dan niet alleen de vuurwerkwinkel maar ook het 
familiebedrijf.
Door het vrijgeven van de markt is onze hoofdbranche al jaren uitgekleed en gaat men amper naar 
de specialist. Als de buffer die we met het vuurwerk op konden bouwen definitief verdwijnt dan 
vrees ik voor het voortbestaan.

Die paar problemen op miljoenen burgers die genieten van vuurwerk, pak die eens aan! 


