
Geachte,

Als liefhebber wil ik het volgende zeggen.
De passie en het afsteken van vuurwerk gaat verder dan alleen het lontje aansteken.
Het gaat over de hele dag en het samen zijn van vrienden, familie, geliefde, buren en 
saamhorigheid.
Oliebollen, en om 00.00 een glas champagne drinken en daarna het mooie siervuurwerk 
afsteken.
Ik steek al heel wat jaren zelfstandig siervuurwerk af en er is nog nooit wat gebeurd.
Wij hebben al heel veel moeten inleveren.
Wij nemen jullie mee naar de beperkingen en verboden.
1. 2014 wijziging afsteektijden.
2. 2015 baby pijlen / romeinse kaarsen.
3. 2019 rotjes,
ratelbanden,vuurpijlen,aftershocks.
Wij hebben in 2019 afscheid genomen van deze producten ivm met de eventuele 
gewonden die er vielen bij deze producten.
Hier hebben wij gehoor aangegeven (helaas).
Maar in,
2020 éénmalig vuurwerkverbod!
2021 vuurwerkverbod!
Wij hebben dus nog niet de kans gekregen om te kijken wat het behaalde effect zou 
hebben van deze producten die uit de handel zijn gehaald.
Als u heeft gezien hoeveel siervuurwerk dit jaar is afgestoken is de vuurwerktraditie nog 
lang niet overleden en leeft de traditie nog steeds.
Miljoenen mensen genieten van een geweldige traditie met mooi siervuurwerk.
Pak nou eens de echte problemen aan.
Meer Campagne voeren, betere voorlichtingen op basisscholen groep 3 tot groep 8.
En hogere straffen voor relschoppers.
Pak nou eens de echte dingen aan, In plaats een traditie vemoorden waar miljoenen 
mensen van genieten.
Het mooie siervuurwerk is niet het probleem.
Door alle beperkingen en verboden is de illegaliteit in verboden vuurwerk ontzettend aan 
het toenemen en vooral onder de jongeren.
Producten zoals,
Cobra 8 “100gram”
Scream 100 “100 gram”
Gigant Maroon “200 gram”
Big boy “150 gram”



Gladiator “40 gram”
Pantzerfaust 270 gram.
Dit zijn de gevolgen van de beperkingen binnen Nederland.
De zogeheten astronaut die in 2019 is verboden blies een hondendrol niet eens op met 
een lading van een 0,8 gram buskruit.
Daarnaast,
Wat ik heb vernomen zijn er dit jaar in vele ziekenhuizen veel meer slachtoffers gevallen 
met drank of drugs.
Dat is ook al jaren een groot probleem maar daar word vrij weinig aangedaan.
Wij zijn tegen geweld wij zijn tegen vernielingen wij zijn tegen relschoppers en tegen 
verkeerd gebruik van vuurwerk.
En vooral tegen het gooien naar mens of dier.
Maar wij staan op voor de vuurwerktraditie en zijn tegen een algeheel vuurwerkverbod.
Laat ons gewoon vieren, laat miljoenen mensen genieten van het mooie siervuurwerk.
En nogmaals pak de echte problemen aan.
Met vriendelijke groet.
Rutger Klijnsmit


