Zo’n 25 jaar geleden was de eerste keer dat ik op vijfjarige leeftijd met mijn vader buiten sterretjes
afstak. In de jaren daarna is dat tot mijn 10° uitgegroeid naar babypijltjes, astronauten,
grondbloemen en romeinse kaarsen. Eerste een paar en daarna meer. De weken voor oud en nieuw
kwamen de vuurwerkfolders door de bus en hier heb ik dagenlang in zitten snuffelen. Ik maakte
vuurwerk tekeningen en verzamelde de folders in een grote map. De hele maand december stond in
het teken van vuurwerk. In de jaren daarna kwam er steeds meer vuurwerk bij. Single shots,
vuurpijlen en cakes. De hele dag waren ik en mijn broertjes op stap en hadden we de dag van ons
leven. Bevroren handen en voeten maakten niks uit. Drijfnat maakte niks uit en ook de geur van
vuurwerk die nog dagenlang in de jas bleef zitten maakte ook niks uit.

Ondertussen ben ik 30 jaar oud en tot op de dag van vandaag voel ik me richting oud en nieuw nog
als dat kind van 20 jaar geleden. Ik bewaar nog steeds alle folders, ik snuffel nog steeds avonden lang
in de folders en op de sites, ja ik ben nog steeds op 31 december de hele dag op stap om legaal
vuurwerk af te steken, ja ik sta om 00:00 een half uur lang op zolder mijn ogen uit te kijken voordat
wij ons eigen vuurwerk afsteken en ja ik ben nog steeds zenuwachtig op de dagen dat ik het
vuurwerk mag ophalen en afsteken. Maar er is 1 verschil er is een stukje angst bijgekomen. Angst om
deze fantastische herinneringen en deze fantastische traditie kwijt te raken.

Maar hoe is het nou mogelijk dat deze fantastische traditie in gevaar is terwijl ik nooit ook maar één
brandwondje of ongelukje heb gehad evenals mijn broertjes. Het antwoord op de vraag is vrij simpel.
Er zijn namelijk ook mensen die de traditie hebben om met oud en nieuw brievenbussen, bushokjes
en prullenbakken op te blazen. Mensen die de traditie hebben om hulpverleners te bedreigen of nog
erger en mensen die de traditie hebben om zeer zwaar vuurwerk iets te lang in de hand te houden of
om dit naar anderen te gooien. Door deze mensen met hun nieuwe tradities wordt de traditie van
miljoenen Nederlanders bedreigt.

Om deze traditie toch te kunnen behouden hebben we al afstand gedaan van de rotjes, de pijlen, de
single shots en de romeinse kaarsen. Al deze artikelen zijn zonder gevaar zolang er goed mee
omgegaan wordt. Maar goed dit hadden we er voor over. Ook de afsteektijd moest verkort worden
geen idee waarom want een rotje om 11:00 of om 20:00 maakt geen verschil, maar oké ook dit
hadden we er voor over om deze mooie traditie te behouden. Maar wat moesten die personen met
die andere tradities inleveren dan? Nou helemaal niks want dit is namelijk alleen maar erger
geworden. Dus door deze personen leveren de brave burgers alles in terwijl zij door kunnen gaan
met het vernielen en verwonden. Maar dat is toch niet eerlijk hoor ik zelfs de kinderen uit de groep
1/2 zeggen die ik les geef. Tja wat moet ik daarop antwoorden ze hebben helemaal gelijk, maar als
zelfs deze 5 a 6 jarige kinderen dit al begrijpen waarom de volwassenen die er over gaan dan niet.

Er zijn in de afgelopen jaren zoveel tradities afgenomen van de Nederlanders omdat wij ons maar
moeten aanpassen aan alles en iedereen. Waarom? Geen idee! En dan nu het vuurwerk? Als het aan
mij ligt gaat dit niet gebeuren. Voor één dag in het jaar moet het toch mogelijk zijn om deze traditie
te blijven vieren? Als het gaat om het ontlasten van de zorg kijk dan eerst eens naar het overmatig
drugs en alcoholgebruik. Kijk naar het percentage mensen met overgewicht. Kijk eens naar de
mensen die roken. Kijk eens naar het aantal gewonden bij het sporten. Kijk eens naar het aantal
verkeersdoden. Kijk een naar het aantal zelfdodingen. Zolang er fatsoenlijk met vuurwerk wordt
omgegaan is het aantal gewonden te verwaarlozen. Want met een rotje blijft je hand er gewoon
aanzitten. Met een romeinse kaars is de kans op een amputatie van een voet 0%. Waarom wordt dan
wel de schuld gegeven aan het legale vuurwerk?



Daarom mijn oproep aan een ieder die dit leest. LAAT ONS VIEREN!! Laat Nederland zijn traditie en
zijn vuurwerk behouden. Laat deze traditie niet worden verpest door illegaal vuurwerk en personen
die zichzelf niet in de hand hebben. VUURWERK MOET BLIJVEN!!!



