
Ik ben tegen het vuurwerkverbod.

Sinds het vuurwerkverbod er is, komt er steeds meer 
illegaal  vuurwerk het land in. Mensen wijken uit naar 
het buitenland om toch vuurwerk te kopen, omdat ze 
de traditie hoog willen houden.  

Ze kijken het hele jaar uit naar die paar uurtjes in het 
jaar, dat ze kunnen genieten van mooi vuurwerk 
afsteken en dat is ze nu afgenomen. 

Al maanden lang hoor ik gigantische harde knallen 
afgaan, het illegale vuurwerk. 

Op het nieuws is te zien, dat de vuurwerk slachtoffers 
verdubbeld is en de plastisch chirurgen weten te 
melden, dat het merendeels door cobra’s komt, het 
illegale vuurwerk. 

Door het verbod van het mooie en veilige (mits 
normaal afgestoken) siervuurwerk heeft de overheid 
ervoor gezorgd , dat er meer illegaal vuurwerk wordt 
gehaald.

En wat dacht u van alle mensen die naar het buitenland 
zijn geweken om toch siervuurwerk te kunnen krijgen? 
Onze eigen vuurwerkbranche zit in gigantisch zwaar 
weer , vele verkopers zullen failliet gaan. 

Er is al wat aan vuurwerk verboden, zoals vuurpijlen en 
knalvuurwerk, zodat het alleen maar veiliger wordt. 



Waarom dan het mooie siervuurwerk,  wat gewoon 
veilig afgestoken kan worden, helemaal verbieden. 

Ik weet zeker, dat ibijna edereen in Nederland, ook de 
mensen van de overheid, met oud en nieuw 
gezamenlijk genieten van het mooie vuurwerk wat 
wordt afgestoken. 

Er wordt vaak ook geklaagd over het dierenleed door 
vuurwerk. Onze eigen katten en kippen hebben 
nergens last van, doordat we ze hebben laten wennen 
aan het vuurwerk. Onze katten zitten zelfs voor het 
raam te kijken. 

De hond van mijn ouders net zo, als ze aan het 
wandelen zijn en er wordt vuurwerk afgestoken, geeft 
hij geen kik. Misschien een idee om trainingen aan 
dieren te geven, zodat ze eraan kunnen wennen. De 
politiepaarden lopen ook gewoon door het vuurwerk 
heen, ze zijn getraind. Ieder dier is te trainen. 


