
Naast vrijwel alles wat standaard wordt aangehaald wil ik graag het volgende naar voren brengen als 
positief punt van vuurwerk (uiteraard van goedgekeurd, veilig en legaal Nederlands vuurwerk):

Als er een verbod zou gelden komt geen mens meer op straat om de buren met een glas champagne 
een fijn nieuwjaar te wensen. Ik heb burenruzies bijgelegd zien worden en avonden met de buurt zien 
ontstaan die nimmer op welke burendag of andere feestdag of uberhaupt anders plaatsvinden. Het 
sociale glijmiddel dat zelf afgestoken vuurwerk is in de buurt/ straat is volledig onderschat in de 
discussie. 

Dan wordt ons als alternatief een centrale show voorgehouden. Los van het feit dat er niet genoeg 
pyrotechnici zijn om elke gemeente te voorzien, heeft ook niet elke gemeente geld (over) voor een 
fatsoenlijke show (20.000 euro komt eerst, nog los van organisatiekosten eromheen.)

Als een show al wordt gehouden dan is deze voor niemand anders dan mensen die wonen in de 
binnenstad. Men vergelijkt ten onrechte steden als Amsterdam, Utrecht, Appelscha en Purmerend met 
Sydney. Maar we hebben een groot verschil; In SYDNEY IS HET ZOMER!!!. Bij ons kan het vriezen, 
hagelen en regenen en stormen. 

Geen mens gaat in dat weer, na enkele glazen, kilometers op de fiets om te kijken naar belastinggeld dat 
wordt afgestoken voor de happy few die wel in het centrum kunnen wonen. Laat staan dat kinderen 
meekomen om ervan te genieten. En zorgt een mensenmassa niet voor veiligheidsrisico’s? Terwijl de 
politie al overbelast is nu en daar dan ook de handhaving van een oudjaars vuurwerkverbod bij krijgt??? 
De brandweer moet permanent aanwezig zijn uiteraard en heeft zo ook minder cappaciteit voor 
brandende huizen door kaarsen, gourmet, rellende jongeren, vuurkorven en illegaal vuurwerk.


