Beste overheid,

Laat mij dit bericht beginnen met het feit dat ik best wel schrik van het feit dat tegenwoordig
blijkbaar de waarheid en daarmee juiste argumenten bij sommige beslissingen niet bepaald in acht
genomen worden. Daarentegen wel drogredenen van minderheden in het land die met verkeerde
cijfers en overdreven gedrag zaken erger doen lijken dan het is.

Hieronder valt helaas ook vuurwerk. Een traditie die in Nederland al sinds de 15¢ eeuw bestaat en
voor zoveel vreugde zorgt onder het volk. En dat niet alleen bij de mensen die het afsteken. De
vreugde in iedereen zijn ogen wanneer het weer zover is en vuurwerk verkocht mag worden is echt
ongelofelijk. Jong of oud, vrouw of man, vuurwerk zorgt voor vreugde bij iedereen.

Helaas zijn er aantal mensen die met name op het internet veel slechte dingen over vuurwerk
zeggen. Het zou slecht zijn voor milieu, mens en dier. Dit in de vorm van fijnstof, gewonden en
bange dieren...

...echter wanneer je naar de werkelijke cijfers kijkt (https://bvpk.org/presse) valt dit allemaal reuze
mee. Vuurwerk stelt kwa milieuvervuiling helemaal niks voor t.o.v. andere zaken als vlees eten,
elektriciteit, autorijden en vliegen. Wanneer het argument ‘het is slecht voor het milieu’ gebruikt
wordt, zou ik zeggen dat er met heel veel andere zaken voor vuurwerk aan nog een veel grotere
positieve impact op het milieu bereikt kan worden.

Het argument dat veel mensen gewond raken tijdens oud & nieuw is inmiddels al een hele geliefde
traditie bij alle Nederlandse media en vuurwerktegenstanders. Hierbij wordt echter nooit vermeld
dat veruit de meeste ongelukken tijdens oud & nieuw onder invlioed en met illegaal vuurwerk
gebeuren. Maar nee, het vuurwerk is natuurlijk weer schuld. Cijfers laten zien dat veruit het grootste
deel aan ongelukken met legaal vuurwerk gebeurt. Ook dit is gewoon bedrog, aangezien geen mens
met een IQ hoger dan 35 in het ziekenhuis of na de behandeling zou toegeven dat het illegaal
vuurwerk was, aangezien dan de desbetreffende persoon geen vergoeding krijgt van de zorgkosten
door de verzekeraar en ook nog eens in aanmerking komt met justitie.

En tot slot de dieren... Uiteraard zijn veel dieren op oudejaarsdag bang voor vuurwerk, maar er zijn
ook genoeg gevallen waar dit niet het geval is. Vaak worden honden genoemd. Ik heb zelf ook een
hond en weet dat honden in het NU leven en het dus morgen alweer vergeten zijn. Mijn hond was
dit oud & nieuw overigens alleen bang voor sommige aardbevingen die veroorzaakt zijn door illegaal
vuurwerk (wat alleen maar toeneemt bij een verbod van legaal vuurwerk) en niet voor de gewone
knallen van legaal vuurwerk. En meteen op 1 januari, toen het al behoorlijk stil was buiten, was onze
hond alles alweer vergeten... Kom op, waar doen we moeilijk over? Het is maar 1 dag in het jaar...

Laten we toch alsjeblieft weer een beetje normaal doen in dit land en niet alle leuke dingen
verbieden. Wat maakt oud & nieuw nou zo speciaal? Juist, omdat de hemel om 00:00 versierd wordt
en miljoenen Nederlanders zo op een juiste manier het jaar kunnen afsluiten met een brede
glinsterende ogen naar de hemel gericht!
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