
Volgens mij kan je vaststellen dat de vraag naar vuurwerk groot is tijden oud en nieuw. Het is erg 
gezellig om met het gezin en de straat wat vuurwerk af te steken, samen met de kinderen, hier 
leven we echt naar toe en is jaarlijks echt een feestje. Het is iets wat je thuis in samenzijn met de 
buurt viert, wat de buurtcohesie vergroot. Gezellige avond, bolletje, drankje, muziek, 
oudejaarsconference, de spanning voor het vuurwerk moment, toosten en gezellig naar buiten en 
samen met de buurt wat vuurwerk bekijken.


Afgelopen jaar heb ik met "verbazing" gekeken hoeveel illegaal vuurwerk er afgestoken werd, 
terwijl ik voor mijn kleine mannen niet eens hun lievelingsfonteintje mocht afsteken. Ook moet ik 
vaststellen dat ik geen handhaving gezien tijdens oud en nieuw. Zolang de vraag naar vuurwerk 
groot is, en er geen veilig legaal alternatief is, zal de markt voor gevaarlijk illegaal vuurwerk stijgen 
wanneer niet gehandhaafd kan worden (Waar vraag is aanbod). Ik denk dat het erg belangrijk 
veilig vuurwerk aan te bieden voor de consument. Hiermee kan ik mijn kinderen beeldvorming 
geven, begeleiden en legaal toezicht houden in het veilig afsteken van vuurwerk. Wanneer dit 
verboden wordt, wordt me deze kans als ouder ontnomen. Wetende dat jaarlijks veel illegaal 
vuurwerk in omloop zal zijn (Vele malen meer dan nu het geval zal zijn, omdat de verboden op 
legaal vuurwerk pas laat zijn aangekondigd deze jaren) en ze hier uiterst vatbaar voor zijn tijdens 
de pubertijd. Hierin komen ze met het circuit in aanraking, ook hun drang naar vuurwerk zal groot 
zijn (Het is immers erg leuk), maar er is geen legaal alternatief. Hiermee zal de kans groot zijn dat 
ze illegaal vuurwerk gaan kopen, waarbij ik geen begeleiding en toezicht kan houden (het is 
immers illegaal), en tevens hebben ze geen kennis/ervaring kunnen opdoen met het veilig afteken 
van vuurwerk. Dit kan zeer ernstige gevolgen hebben voor mijn kinderen. Zolang er geen 
Europees verbod is en het illegalen vuurwerk niet aan banden gelegd kan worden, alstublieft, laat 
een veilig consumentenvuurwerk als alternatief bestaan.


Een tweede punt dat ik wil aanhalen: De professionele shows, het klinkt leuk, maar niets is minder 
waar. Ik praktiseer dit graag: Er zijn 352 gemeentes in NL. Er zijn een handvol professionele 
bedrijven die verspreid door het jaar heen diverse shows organiseren binnen NL. Hiermee blijven 
ze professioneel omdat ze getreind blijven. Wanneer elke gemeente, 352, 1 show op exact 
hetzelfde moment, 1 keer per jaar wilt afsteken, dan is dat niet haalbaar. Als er al zoveel bedrijven 
zijn die dit zouden kunnen verzorgen, dan zijn ze allerminst professioneel, omdat de bedrijven 
veelal maar 1 show per jaar zullen verzorgen. Dit is allerminst professioneel en erg gevaarlijk 
duizenden mensen hierop af te laten komen. Het is wachten op een catastrofale fout met grote 
gevolgen. Daarnaast zie ik een logistiek probleem: Ga je nou de bewoners vragen massaal in de 
kou naar het centrum van de stad af te reizen om 23:00/23:30h? Ook de gezinnen met kleine 
kinderen, ouderen van dagen etc? En dan “gezellig” met mijn kids van 5 en 7 jaar tussen 
onbekende, erg dronken mensen en een grimmige sfeer te gaan staan kijken naar een 
“professionele” show? Tevens verwacht veel beschonken bestuurders. Ook is er nog steeds 
illegaal vuurwerk in omloop, dat bijzonder gevaarlijk is, zeker wanneer je als overheid vraag 
iedereen centraal te laten verzamelen en er een paar beschonken idioten met illegaal vuurwerk 
tussen staan. Dit is wederom erg gevaarlijk, dit gaat een keer fout, enorm fout, en gewoon niet 
leuk. Geef mij maar de decentrale aanpak en laat iedereen gezellig in de straat een gezellig feestje 
maken, vanuit een warm en gezellig huis, met de cohesie van bekenden in de straat. Ook kan 
jezelf de veiligheid in je eigen straat beter waarborgen.


Ik pleit voor een betere handhaving en strengere straffen op illegaal vuurwerk en het beschikbaar 
houden van een veiliger legaal alternatief zodat ik mijn kroost veilig met vuurwerk kan leren 
omgaan en me tevens in staat stelt als ouder om toezicht te houden, in plaats dat het ’t illegale 
circuit in verdwijnt. Ik ben tegen centrale vuurwerkshows, omdat dit niet de gezelligheid van een 
oud en nieuw (Veilig & warm huis, bolletje, straat feestje, buurtcohesie) met zich mee brengt en 
tevens niet veilig praktiseerbaar.


