
Goedemiddag,
Ten eerste, lijkt het wel of tegenwoordig echt niks meer kan/mag.
Elk jaar slachtoffers? Dat klopt maar dat geldt ook voor 
wintersport, dance events, motorrijden,verkeer in het algemeen en ga 
zo maar door.
Moeten we dan ook maar gelijk verbieden?Zou mij trouwens niet 
verbazen in deze tijd.
Heb zelf een hond en hiervoor twee gehad.
Deze heb ik alledrie binnen uurtje aan vuurwerk laten wennen en alle 
drie niet bang.

Maar goed, ik snap ook wel dat dat met een kat en een heleboel 
andere dieren niet te doen is.
Die paar uurtjes op oudejaarsavond dat het echt overal begint te 
knallen, zorgt uiteraard voor stress bij veel diersoorten.
Alleen is dit relatief kort. Wat te denken van heftig onweer,
straaljagers (die sowieso 1x per jaar flink oefenen boven 
friesland/Drenthe) en luide motoren?
Alles en iedereen heeft wel eens een  stress periode in zijn/haar 
leven.
En volgens mij gaat het aardig goed met de dieren in Nederland.
Sinds kort zelfs de wolf erbij:)
Dieren kunnen heus wel tegen een beetje stress.

 Als je zelf iets niet leuk vindt prima,
 maar gun mensen die het wel leuk vinden ook wat. Leven en laten 
leven,
we zijn toch allemaal zo "inclusief" tegenwoordig?
  
Het lijkt wel of je je moet schamen dat je vuurwerk mooi vindt, 
Sinterklaas en zwarte piet leuk vindt, 
en zelfs over kerst verschijnen al dingen in de media.
 
Heb echt het idee dat we nu een beetje aan het doorslaan zijn.
En vergeet niet dat een heleboel overlast veroorzaakt
wordt door illegaal vuurwerk wat dus sowieso verboden is.
Dit zal ook niet verdwijnen door een vuurwerk verbod.
Misschien neemt het zelfs toe.
Ik zou zeggen allemaal vuurwerkbril op en vier het nieuwe jaar! 


