
Het is m.i. een wijs besluit om vuurwerk niet langer voor consumenten
beschikbaar te stellen. Er raken ieder jaar mensen gewond, soms
verliezen mensen zelfs ledematen door onverstandig of stuntgebruik.
Daarbij veroorzaakt het regelmatig onveilige situaties op straat. Ook
voor dieren is het uitermate stressvol. Niet alleen huisdieren, maar ook
watervogels buiten (ganzen, eenden, meerkoeten) raken enorm
gestresst, en worden zelfs af en toe door jongeren met vuurwerk
bekogeld. Dagen van tevoren begint het lawaai al, en daarmee ook het
gevaar. Ik zou het een geweldig initiatief vinden als er een nationaal
vuurwerk komt dat gewoon ieder jaar wordt uitgezonden op televisie. Ik
begrijp uiteraard dat ingesleten rituelen niet zomaar veranderd worden
zonder negatieve respons in de maatschappij, en dat velen voelen dat
hen 'van alles wordt afgenomen'. Maar vooral we nu niet meer in 'de
wereld als voorheen' leven, en te maken hebben met veel kwaadheid en
agressie, is het toestaan van vuurwerk niet iets dat we lichtvoetig
moeten opvatten. In de meeste andere landen wordt geen particulier
vuurwerk goedgekeurd, maar wordt gekozen voor een nationaal
vuurwerk. Veiliger en beter. Als mensen hun agressie zo graag kwijt
willen, dan is het misschien beter om een Rijksoverheid-campagne op te
zetten vanuit het principe 'leer wijs omgaan met je agressie'  / 'waar ben
je nu eigenlijk écht kwaad om?'.  En die campagne dan samen te
ontwikkelen met maatschappelijke partners, scholen en psychologen.
Uiteindelijk maak je veel mensen niet blij met een vuurwerkverbod,
maar ik zou er desondanks voor gaan. Juist nu.


