Al sinds 2007 werk ik (fulltime) in de vuurwerkbranche (ben ook één van de 200 gecertificeerde pyrotechnici) en
de laatste jaren ben ik daarnaast ook brandweerman. Deze keuze heb ik een aantal jaren terug gemaakt, met als
reden dat ik graag iets terug wil doen aan de maatschappij. De combinatie werken met vuurwerk en daarnaast
brandweerman is bijzonder leuk.

Aan het einde van ieder jaar (tot 2020) altijd uiterst blije mensen in de winkel, die met een brede glimlach een
keuze maakte uit de cakes, vuurpijlen en pakketten die er tentoongesteld werden. Heel veel mensen worden er
uiterst vrolijk van en genieten van de jaarwisseling.

Maar de laatste jaren gaat de zin er meer en meer af. Het is niet leuk meer en de branche staat in zijn geheel op
breken. Zo erg dat ik er al maanden slecht van slaap. Elke nacht weer spoken dingen in mijn hoofd als: Hoe kun
je nu de bewindspersonen bereiken om de realiteit onder ogen te schuiven en vraag ik me af wat de
tegenstanders mankeert om echt alles op consumentenvuurwerk te schuiven. Wat is er in hemelsnaam mis met
een pot of fontein vuurwerk om 0.00 uur op nieuwjaarsdag. Alle overlast in de aanloop naar oud en nieuw is
allemaal illegaal vuurwerk en natuurlijk allang verboden.

Jaarlijks spenderen wij als branche weken danwel maanden aan de veiligheid van ieder product met lontje. Alles
is zo vaak getest, zo vaak gecontroleerd en zo vaak ontleed. Dat maakt het Nederlandse vuurwerk gewoon echt
heel veilig. Als je dan moet concluderen dat het achter onze rug via Belgié en andere landen dood eenvoudig
word binnen gebracht, vraag je je toch af waar je het allemaal voor doet. Dit vuurwerk is enkel CE gekeurd en
nooit getoetst op het RACT (regeling consumentenvuurwerk).

Als die jaarlijkse stortvloed aan negativiteit word aangevoerd op basis van échte, eerlijke feiten dan sluit ik me er
per direct bij aan. Maar als kenner van beide werelden (zowel brandweer als de vuurwerkwereld) weet ik als geen
ander dat het legale siervuurwerk wat in Nederland te koop is, niet gevaarlijk is! Alle knalvuurwerk is al
verbannen, wat overigens ook een lachertje was. Het Nederlandse knalvuurwerk (astronauten) bevatte enkel een
grammetje buskruit en ging nog zachter als het rammen op een kookpan. Ook het bekogelen van hulpdiensten,
waar ik zelf ook onder val, heeft niets te maken met consumentenvuurwerk en de traditie. Als vuurwerk dit jaar
zou zijn toegestaan van 1 op 2 juli, veranderd dat niets aan de jaarwisseling opzicht. Dit is gewoon een algemene
dag waar bijna iedereen samenkomt in buurten, wijken en dorpen. Vuurwerk is daarin maar bijzaak.

Het enige probleem is het illegale vuurwerk. Cobra's, nitraten, lawinepijlen, mortierbommen, flowerbeds, viinders
en zo voorts. Sommige bommen daarvan hebben de kracht van explosieven.

Doordat de discussie ieder jaar wéér word opgestart zijn mensen die discussie beu en in de zomer al druk met
inkopen doen in Belgié. Ik als geworteld medewerker in de branche weet dat ook als geen ander. ledereen lacht
de overheid uit en passeert met een dikke middelvinger halverwege het jaar de grens met een kofferbak vol
vuurwerk.

Ik begrijp écht werkelijk waar niet, dat er verder niemand in het kabinet zit die helder na kan denken en opstaat
om het probleem bij de kern aan te pakken. Mensen gaan nu knutselen (er zijn meerdere zelfgemaakte bommen
ontploft dit jaar) en wat te denken van de knalhamer in Haaksbergen. Dit is toch een doldwaze ontwikkeling, met
dank aan dit kabinet en hun vuurwerkverbod. Burgers worden woest op deze aanpak, wat ook goed te zien was
door het massaal afsteken dit jaar (waar wij overigens 0,00 van hebben mee mogen pikken).

Dan word er nog geroepen over centrale shows in iedere gemeente. Deze mag gelijk de prullenbak in. Er zijn
slechts een handjevol certificaathouders in Nederland. Per show zijn zeker 5 a 6 man nodig om een beetje show
neer te zetten. Dan zou je hooguit in 25 tot 30 gemeenten shows kunnen houden. Niet toereikend dus. Het gevolg
is dat mensen alsnog zelf gaan afsteken, ondanks het verbod. Ook dit is afgelopen jaar bewezen. Daarnaast
moet je je afvragen of je duizenden mensen op 1 locatie wil hebben, ook daar zullen raddraaiers tussen zitten die
bommen tussen het publiek gooien. Dit gaat nog veel ernstiger worden.

Men moet eerder aan deze maatregelen denken:

- Verhoog de straffen op illegaal vuurwerk, inclusief meldplicht met de jaarwisseling.

- Verleng de afsteektijden van 12:00 tot 02:00 bijvoorbeeld. Nu word alle focus op de avond gelegd (vanaf 18:00
uur afsteken) waardoor je 'veel in weinig tijd' krijgt.

- Goede voorlichting op scholen inclusief landelijke tv campagnes over veilig afsteken.

- Gratis vuurwerkbrillen bij bestellingen.

Als deze branche knapt, kunnen er Uberhaupt ook geen vuurwerkshows meer worden verzorgd omdat de
groothandels dan stoppen.



