
Niet met een vuurwerkverbod eens!

Je werkt hier de illegale handel mee in de kaart. Kijk naar de laatste 2 jaren ... Daarnaast zullen de 
liefhebbers over de grens in Duitsland en België uitwijken om vuurwerk te gaan halen. Die miljoenen 
die besteed worden in illegaal vuurwerk en buitenlands gekocht vuurwerk kunnen beter door onze 
eigen staat geïncasseerd worden. Ik praat dan over de btw en de winsten die iedere ondernemer 
moet aangeven en afdragen!

Om de overlast te verminderen, verkoop vuurwerk van het cat.1 voor kinderen in de laatste week of 
de laatste 3 dagen net als het normale consumenten vuurwerk. Nu word dit vuurwerk al begin 
oktober aangeboden via winkels als Action, Big Bazar en vele bouwmarkten en geeft al (kleine) 
irritaties bij burgers die niet van vuurwerk houden.

De angst voor dieren is deels aannemelijk maar die heb je ook o.a. tijdens het jachtseizoen. We 
kunnen ons veel beter bezig houden om de consument duidelijk te informeren over hoe en wat een 
(huis)dier voor verantwoording met zich meebrengt en de kosten die een huisdier met zich 
meebrengt. Ik als eigenaar van een dierenspeciaalzaak en bijna 30 jaar ervaring in deze branche merk 
dat huisdieren vaak uit emoties gekocht worden. Veelal via verkoopsites op het internet. Een 
booming business maar zwaar ten nadele van het huisdier. Doe hier iets mee daar hebben dieren het 
hele jaar een voordeel bij.

Kortweg ...

-Vuurwerk is in Nederland een traditie! Kinderen, denk eens terug aan je eigen jeugd, hebben zoveel 
plezier hiervan en zijn weer urenlang buiten aan het spelen!

-Bestraf de verkoop en het hebben van illegaal vuurwerk zwaarder!

-In Nederland zijn vuurpijlen en knalvuurwerk verboden, dus geeft dit al minder overlast!

Dus GEEN vuurwerkverbod!


