
Een verbod geldt er nu al 2 jaar (al dan niet onder de noemer Corona en beheersbaar houden van de 
(ziekenhuis) zorg). Maar dit verbod laat zien dat er nog volop vuurwerk is, vuurwerk uit andere 
landen (illegaal vuurwerk), dus een verbod heeft niet veel zin en het handhaven van dit verbod is een 
soort van kat- en muisspel. Dat is toch niet iets wat we willen.

Ik ben zelf vuurwerkliefhebber en mag al 2 jaar niets afsteken, laat staan, 2 jaar heb ik al niets 
kunnen doen. Ja, de illegale weg bewandelen, maar dat hoeft van mij ook weer niet. Dan mijn baan 
op het spel zetten en eventueel opgepakt worden omdat ik mijn hobby 8 uur op 1 dag mag 
uitoefenen en de andere dagen van het jaar keurig wachten. Het gaat verder dan alleen afsteken, het 
gaat om de eerste informatie van de handelaren, wat is er nieuw, wat is een goede prijs, wat is het 
effect, dat kriebelende gevoel in je buik van opwinding om naar die ene dag toe te leven. Het 
plaatsen van je bestelling, een extra korting scoren als je zoveel koopt en tegen goede deals aan 
lopen. De maand december, eerst Sinterklaas waarvan Zwarte Piet al niet eens bestaat of niet eens 
genoemd mag worden (Was Traditie), dan Kerst, waarvan de geboorte vaan Jezus wordt gevierd 
(maar ook kerst mag niet genoemd worden, want dit is gewoon nu een feestdag) en dan Oud & 
Nieuw (maar al jaren zonder vuurwerk). Zelf heb ik alle tradities meegemaakt zo als ze waren, alles 
kon en mocht, maar er wordt ons steeds meer afgenomen als Liefhebber van vuurwerk. Er zijn voor- 
en tegenstanders, dan stap ik best, maar alles gaat zo extreem.

Als voorstander en vuurwerklefhebber behoudt ik graag de traditie van het consumentenvuurwerk, 
vuurwerk dat in de loop van de jaren afgeslankt is, babypijltjes is verboden, rotjes zijn verboden, 
single shots zijn verboden en de afsteektijden zijn ingeperkt. Een goed argument voor deze verboden 
heb ik nooit begrepen. Ja, misschien onjuist gebruik. Maar gebruikt iedereen dit vuurwerk dat 
onjuist? Volgens de Overheid blijkbaar wel, want er zijn genoeg personen in Den Haag en hoog 
geplaatste invloedrijke personen die met alleen roepen (lees: schreeuwen) hun gelijk willen krijgen 
om een dergelijk totaalverbod er doorheen te drukken.

Er wordt totaal niet gekeken naar de overlast en hoe dit allemaal gaat, maar als vuurwerk op een 
juiste manier wordt gebruikt, de juiste tijden worden gehanteerd en het respect er is van de mensen, 
is Oud en Nieuw een hele mooie traditie. Maar denk je eens in, je zit al 2 jaar in een tijd waarin 
Corona heerst, niks mag, alles wordt beperkt en dingen worden je ontnomen. Mensen hebben een 
verzetje nodig, waar de 1 softdrugs gebruikt, de ander drinkt steekt een vuurwerkliefhebber 
vuurwerk af, niks meer en niks minder. Wat ik eerder al noemde, is dit meer als alleen afsteken, het 
is het hele gebeuren, dat maakt het als vuurwerkliefhebber ook zo moeilijk.

In mijn omgeving (gelukkig niet), maar in Nederland hoor je zware knallen, meestal al in November. 
Maar dit is al helemaal geen consumentenvuurwerk, dit is illegaal vuurwerk dat elders wordt 
verkregen, dit gaat al jaren zo, dit valt blijkbaar niet te handhaven. Mensen horen dit en schreeuwen 
moord en brand, terwijl dit niks te maken heeft met het Nederlandse Consumentenvuurwerk.

Wat ik als vuurwerkliefhebber zou willen zien:

- Gedogen van consumentenvuurwerk zoals dit ooit was, met de terugkeer van het kleine vuurwerk 
dat de jeugd mooi bezig houdt.

- Beter in kaart brengen om het illegale vuurwerk een duidelijk halt toe te roepen, mensen die zich 
hiermee bezig houden zwaarder te straffen

- Raddraaiers en VUURWERKMISBRUIKERS voor eens en altijd aanpakken, zwaarder straffen, 
omgevingsverbod, huisarrest. Want deze mensen verzieken het voor mij als vuurwerkliefhebber, zij 
maken mijn hobby tot een hel. Hulpverleners in welke vorm dan ook, worden belaagd met (meestal 



illegaal vuurwerk) tijdens hun werkzaamheden. Dit soort lui mogen HEEL ZWAAR worden gestraft, 
want dit heeft niks meer te maken met liefhebberij, maar vuurwerk misbruiken met een heel ander 
doel. Ditzelfde geldt ook voor huisdieren, natuurlijk zijn sommige huisdieren benauwd voor vuurwerk 
en zeker als diegene die afsteekt er totaal geen rekening mee houdt of zelfs richting mens of dier 
gooit. Ook deze lui KEIHARD straffen en aanpakken, dit zijn niet de liefhebbers, maar mensen die 
vuurwerk op een onjuiste manier misbruiken.

Het Nederlandse Consumentenvuurwerk is NIET datgene dat overlast veroorzaakt, het is de 
gebruiker die hier verkeerd mee om gaat. Mensen rijden toch ook auto en sommigen doen dit keurig, 
sommige maken er een potje van en worden dan toch ook bestraft? Ditzelfde mag met gebruikers 
van vuurwerk gebeuren die vuurwerk inzetten voor een heel ander doel dan waarvoor het bedoelt is.

Een Totaalverbod heeft geen zin, mensen komen er toch aan (België was open) en pas in december 
gaat men strenger controleren, illegale handel blijft ook draaien. Ben zelf van mening als men 
consumentenvuurwerk gedoogd er minder behoefte is aan illegaal vuurwerk. Mocht dit er toch zijn 
dan moet men daar op handhaven en de vuurwerkliefhebber met Nederlands 
Consumentenvuurwerk met rust laten.

CONCLUDEREND:

Pak de werkelijke oorzaak aan van de hele discussie die al jaren gaat over (consumenten)vuurwerk, 
de MISBUIKERS die vuurwerk gebruiken met een hel ander doel. Straf die mensen, maar niet de 
liefhebbers. Een mogelijk totaalverbod zal averechts werken omdat liefhebbers en kwaadwillenden 
er toch wel aan gaan komen.


