
Mijn opvatting is als volgend: 
Het is 1x per jaar, ik leef er echt naar toe, het moment van oktober en november maakt al los dat ik 
in december het jaar kan afsluiten. 
Mijn afsluiten neemt twee vormen aan, eerste zijn de nare momenten en de stress en gewoon alle 
negativiteit die ik beleefd heb en deze wil  omzetten naar mooi vuurwerk wat mij vreugde brengt. 
Tweede is alle fijne momenten vieren en eren samen met de buren en familie om het jaar samen fijn 
af te sluiten zoals we dat al sinds kleins af aan gewend zijn. 
Ik kan wel aanvoeren wat ook fout is, maar het gaat hier over vuurwerk, die ene dag, één dag wat 
mensen de vrijheid hebben om eens te genieten van de voorbode dat het jaar zich gaat verversen. 
Het hele jaar gebeuren zaken en dingen waar niks verboden wordt, waar veel ongelukken door 
gebeuren en ook mensen dood aan gaan, zelfs boetes heeft helemaal niks opgeleverd want het blijft 
gebeuren en zelfs politie wordt iedere week ermee geconfronteerd. 
En juist die mensen die zo onverantwoord zijn, het hele jaar door, zijn ook de mensen tijdens oud en 
nieuw, vandalen, asocialen, hooligans. 
Het moet nu echt niet zo zijn dat door een kleine groep opeens een verbod komt waar heel veel 
mensen juist wel plezier aan beleven. 
En voor het milieu is het een druppel op een hete plaat, Dat weten we allemaal. 
 
Wat ik dit jaar gezien heb en ik als vuurwerk liefhebber behoorlijk verbaasd was, hoeveel echt illegaal 
vuurwerk dit jaar in nederland is afgestoken, vuurwerk wat al tientallen jaren is verboden komt met 
kilo's binnen. 
En dan vraag ik me af of de tegenstanders wel weten waar ze mee bezig zijn, wat gebeurd als er een 
vuurwerkverbod komt voor altijd. 
 
Dan wil ik liever een mogelijkheid hebben dat ik op een speciaal terrein op oudjaarsdag met 
eensgezinden mag afsteken. 
Een voetbalveld ter beschikking of industrieel terrein waar we allemaal afsteken maar daarna 
iedereen echt wel hun rotzooi moet opruimen. En als daar een bedrag voor betaald zou moeten 
worden zal dat ook bespreekbaar zijn. 
 
Desnoods een vergunning aanvragen voor vuurwerk waar een clausule in staat voor fout gebruik van 
vuurwerk. 
 
Vuurwerk is een traditie, al sinds de middeleeuwen en is het bij de consument terecht gekomen als 
een leuke afsluiting van het oude jaar en het inluiden van het nieuwe jaar. De verjaardag van 1 
januari. 
 
Doe eens wat meer moeite op vuurwerk gebied en zoek een betere oplossing dan verbieden. 
Meer wil ik niet vragen. 
Ik hoop dat de beslissing in mijn voordeel is deze keer. 


