
Ik ben het hier niet mee eens.  

Het probleem bij de normale burger neerleggen en die daar ook het slachtoffer van laten worden 

door middel van een verbod, maakt de overheid een stuk minder populair dan dat het al is. 

Daarnaast is het ook erg oneerlijk om de overgrote hoeveelheid burgers die netjes met vuurwerk 

omgaan te laten boeten voor een kleiner deel van de samenleving veroorzaakt. Daarnaast het 

verbieden en kapotmaken van nog een traditie zal de onvrede alleen maar vergroten binnen de 

samenleving. Er zijn al successen genoeg geboekt in het creeeren van eilanden binnen de 

samenleving. Probeer deze gebroken relaties maar eerst te lijmen, voordat je meer scheuren creeert 

binnen de samenleving. Het probleem van de overlast zit het  er in dat degene die gepakt worden 

met vuurwerk er veel te makkelijk mee wegkomen. Weg met taakstraffen, maar zet er eens 

strakkere handhaving op en begin eens met forse boetes. Echt forse boetes. Misschien dat alle 

ouders die nu niet hun verantwoordelijkheid nemen om hun kinderen te controleren op het 

inkopen, bewaren en afsteken van niet-F2 vuurwerk, dat daarna wel willen doen? Ik denk dat je wel 

een 2e keer nadenkt als je een boete van 5000,- na snelrecht hebt moeten betalen. Eventuele 

schade aan andermans eigendom er boven op gooien. Misschien dat een volwassene dan zich ook 

nog eens achter de oren krabt voordat ze het gaan importeren. Doorverkoop van vuurwerk zwaarder 

als F2 ook veel zwaarder straffen. Zorg er eerst voor dat je baseline voor het strafrecht goed inzet, 

want op dit moment zijn de consequenties niet duidelijk en blijkbaar zacht genoeg om allerlei risico's 

te nemen om zwaar en illigaal vuurwerk de grens binnen te halen. Zet er ook meer handhavind en 

controle op in, want die waren ook dit jaar weer onzichtbaar. Ja er worden successen geboekt op het 

vinden van het illigale vuurwerk, maar er zijn vele meerdere kanalen waarover het nog vrij het land 

binnen komt. Dat is het vuurwerk waar men last van heeft, de zogenaamde "bommen en granaten", 

die al illigaal waren en niet verkocht worden hier. Het F1/F2 vuurwerk komt niet eens in de buurt 

van deze categorie en F1/F2 is veilig om af te steken voor de burgers. En net als met al het andere in 

het leven, moet je hier verstandig en normaal mee omgaan. 

Ik zie jaarlijks vele automobilisten die ook niet normaal met hun voertuig om kunnen gaan, ik zie 

burgers die niet met alcohol om kunnen gaan, ik zie burgers die niet met softdrugs om kunnen gaan, 

mensen die hun keukenbestek voor andere doeleinden gebruikt dan het smeren van je boterham. Zo 

zijn er vele voorbeelden hoe iemand met een voorwerp, en het onjuiste gebruik hier van, een gevaar 

is voor zichzelf en een ander. Dit geldt niet anders dan het gebruik van vuurwerk. Als we een mens 

moeten gaan beschermen tegen zichzelf, dan mogen we straks helemaal niets meer. Laten we het 

lekker liberaal houden, zoals Rutte het altijd benoemt; "de verantwoordelijkheid nemen". Als de 

burger de verantwoordelijkheid niet kan nemen, dan die betreffende burger daar voor beboeten en 

niet de hele samenleving.  

Ik denk ook dat afgelopen jaarwisseling duidelijk heeft gemaakt dat het onderliggende probleem ook 

niet zo zeer het vuurwerk is, maar de staat waarop men het vuurwerk afsteekt. Deze staat wordt 

vaak bereikt door (overmatig) drank- en/of drugsgebruik. Het is ook niet toegestaan en ook niet 

verstandig om in die staat auto te rijden, machines te bedienen of te gaan fietsen. Dit geldt ook voor 

vuurwerk. Dit zouden heel normale dingen moeten zijn voor een weldenkend burger. Dit gaat niet 

alleen mis met vuurwerk, maar dit gaat met een hele hoop andere dingen op de zelfde wijze mis, het 

hele jaar door. Werk aan de samenleving, werk aan begrip en respect voor elkaar, lijm de kloven die 

Den Haag gecreeerd heeft, krijg het vertrouwen terug. Pas als je weer geloofwaardig bent als 

overheid, wil de samenleving wat gaan doen.Zet in op campagnes dat men weer leert wat het is om 

"samen te leven". Zet in op tolereren van elkaar.  

 



Maar ga nou niet alles wat je niet in de hand hebt en het wantrouwen en onvrede dat gecreeerd 

hebt lopen verbieden. Dat werkt averechts en zitten we straks met grotere problemen dan we al 

hadden. JE speelt de georganiseerde criminaliteit alleen maar in de hand op deze wijze, want die 

importeert en verkoopt de Cobra's met een grote glimlach voor torenhoge prijzen. En die zitten niet 

te balen dat een jongen van 12 zijn hand kwijt raakt aan die illigale zooi.  

 

De overlast komt niet door het F2 vuurwerk en dit vuurwerk kan prima door de burger afgestoken 

worden. Wees er als overheid eens als een goed burgervader, net als de burgemeester dit hoort te 

doen. Geef duidelijk aan wat waarden en normen zijn, zet in op voorlichting en advisering en zorg 

dat de burger 1 keer per jaar voor een aantal uurtjes hun vuurwerk kan afsteken. Ga meer in gesprek 

met de vuurwerkliefhebbers, want ook die hebben een hekel aan de kleine groep die zich niet kan 

gedragen en die het illigale vuurwerk naar de hulpverleners gooit. Ook van hun hoeft het niet zo 

hard te gaan met die knallen die klinken als een "granaat". Er zijn zo veel meer oplossingen, dan er 

alleen maar een verbod tegen aan te gooien. Want vaak als er een verbod tegen aan gegooit wordt, 

is het niet zo zeer omdat je het verbod er wilt hebben, maar omdat je er geen tijd en moeite aan wilt 

besteden. Mijn advies: Maak hier tijd en moeite voor vrij en help het lokale stuurapparaat op 

gemeentelijk niveau om hier goed vorm aan te geven. Er zijn nog steeds "pyrofreaks" door het hele 

land te vinden die wel op basisscholen voorlichting willen geven over het vuurwerk. Maak hier 

gebruik van, betrek de burger er bij op een positieve manier, want belonen werkt ook echt beter dan 

bestraffen.  

 

En ja, ik maak er geen geheim van, ik houd ook enorm veel van vuurwerk. Ik maak voor de buurt er 

altijd een kleine show van waar iedereen van kan genieten, waar iedereen applaudiseert, dat 

iedereen even voor een moment naar buiten brengt om SAMEN te zijn en naar te kijken. Daarbij 

neem ik mijn verantwoordelijkheid door o.a. geen alcohol te nuttigen voor de tijd, veilige afstand te 

garanderen en mensen te waarschuwen die te dicht bij komen.  En ik ben daar echt niet de enige in 

die het op een normale en veilige wijze doet, dat doen er vele anderen in het land. Het is weer een 

kleine minderheid die het vergalt voor de meerderheid, maar pak het als overheid nu eens goed aan 

en help de meerderheid die het wel goed doet met het oplossen van het probleem dat een kleine 

minderheid is. En pak het nou niet allemaal van ze af, want dat gaat de oplossing niet zijn. Dan drijf 

je ook de illigale handel en ongelukken meer het land in. 

 

Met vriendelijke groet en ondertekend door, 

 

Een bezorgd burger, vuurwerkvriend en Rijksambtenaar 


