Vuurwerk is een traditie en moet dat ook blijven. Zelf heb ik astma maar heb er tijdens oud en
nieuw totaal geen last van, ik ben een onwijs vuurwerk liefthebber ik steek elk jaar vuurwerk af
probeer er altijd een zo mooi mogelijke show van te maken. Als het vuurwerk verbod er dit jaar
weer doorheen komt is het niet meer te overzien dat kon je afgelopen jaar wisseling al zien en ook
het jaar daar voor al als het hier niet te krijgen is word het vuurwerk wel uit het buitenland gehaald
wat nog zwaarder is dan in Nederland dus wat schiet je er mee op met zoon vuurwerk verbod
HELEMAAL NIKS vuurwerk is traditie en moet het ook blijven wat is er nou mooier dan lekker
met vuurwerk bezig te zijn het begint al met het uitzoeken van welke collectie je dit jaar gaat
aanschaffen de vuurwerk bladeren afstruinen de websites bezoeken om vuurwerk uit te zoeken
vuurwerk video's bekijken dan het daadwerkelijk op halen van het vuurwerk alles klaar maken en
dan ja dan mag het de lucht in op die ééne dag van het jaar waar je je het hele jaar naar verlangt
hebt dat mag toch niet verloren gaan



