
Vuurwerk


Graag wil ik uitleggen wat vuurwerk elk jaar met mij doet, om uit te kunnen leggen waarom ik erg 
blij zou worden van een vuurwerk verbod. Ik zal de algemene redenen (huisdieren met angst, 
gewonden door vuurwerk, schade aan het milieu) voor deze samenvatting achterwege laten en 
mij alleen richten op mijn persoonlijke situatie. 


Ik ben astmatisch - instabiele ernstige astma. Elke keer dat er voor oud en nieuw vuurwerk wordt 
afgestoken ben ik in paniek, als het te dicht bij komt en teveel rook veroorzaakt, heb ik hier veel 
last van. Met oudjaar sluiten wij alle deuren, ramen, roosters, en ik ga de hele dag niet naar 
buiten. Toch komt er rook binnen en ben ik 1 januari altijd ziek. Afhankelijk van het weer, en de 
status van mijn astma, voel ik me de dagen erna of nog steeds ziek, of iets beter. Ik kan mijn 
buren geen gelukkig nieuwjaar wensen. Ik kan alleen maar hopen dat ik in ieder geval tijdens de 
pandemie geen ernstige aanval krijg waardoor ik naar de eerste hulp moet. 


Toch is dit voor mij niet eens het ergste aan het vuurwerk, dat is hoe mijn autistische volwassen 
dochter hier last van heeft. Voor kerst begint de spanning al op te bouwen, en zetten we ons al 
schrap. Ze is altijd overprikkeld met oud en nieuw, maar eigenlijk al vooraf omdat er de hele week 
(en soms langer!) vuurwerk wordt afgestoken. Oudjaarsdag loopt zij de hele dag met een noise 
canceling koptelefoon rond, om maar zoveel mogelijk prikkels uit te sluiten. Begin van de avond 
begint het lastig te worden, en probeer ik haar af te leiden met spelletjes doen, kletsen, muziek 
luisteren. Als ze geen autistische aanval krijgt, kijken we tot diep in de nacht films, zodat als het 
vuurwerk afneemt, we kunnen gaan slapen. Als ze wel een aanval krijgt, begint het nieuwe jaar 
voor ons met schreeuwen, paniek, tranen en chaos. Ik ben blij als het. Ik ben opgelucht als het 
nieuwe jaar is begonnen zodat ik eindelijk weer wat rustiger kan ademhalen. 


Ik snap dat veel mensen vuurwerk erg leuk vinden, en veel geld willen uitgeven voor het kunnen 
afsteken hiervan. Maar waar eindigt hun vrijheid, en begint die van mij? Waarom mag hun plezier 
dat van mij wegnemen, en mijn gezondheid bedreigen? 


