
Ik ben tegen een algeheel vuurwerkverbod en benadruk vuurwerkgenot. Veel 
tradities (of gewoontes) hebben ongewenste neveneffecten, zoals Carnaval 
(ziekteverzuim erna en daarmee economische schade), alcoholconsumptie 
(geweldsdelicten, verkeersongelukken en gezondheidsschade)  en diverse 
(sport)evenementen. Waarom de ene wel verbieden en de andere niet? Het betreft 
dus een proportionaliteitsvraag: wegen de voordelen van een vuurwerkverbod op 
tegen de nadelen? 

In mijn ogen zijn de voordelen van vuurwerk vele malen groter dan de vermeende 
nadelen ervan. Een manier om deze vergelijking te kwantificeren is de frequentie van 
‘vuurwerkgenot’ af te zetten tegen vuurwerkgevaar. Met name het vuurwerkgenot is 
helaas lastig te kwantificeren. Het aantal mensen dat vuurwerk afsteekt is wel relatief 
makkelijk vast te stellen is, maar deze kwantificering gaat voorbij aan de vele 
pleziermomenten per individu bij de voorbereiding, het afsteken en dierbare 
herinneringen erna. 

We kunnen in ieder geval stellen dat het bij 99.9% van de vuurwerk afstekers jaarlijks 
goed gaat. Meer dan goed. Dit cijfer bestaat in de praktijk dus uit het feit dat 
honderdduizenden vrienden, familie, vaders en zonen/dochters toeleven naar oud en 
nieuw, vuurwerk kopen en met veel plezier samen afsteken. Dit spannende maar 
indien goed uitgevoerde veilige ritueel, creëert een gezamenlijk avontuur, band en 
zorgt voor een symbolische markering (afsluiting en positieve start) om klokslag 
twaalf uur. Vele ouders van nu hebben dierbare, warme en belangrijke herinneringen 
aan vuurwerk afsteken en willen deze in het heden weer vormen met hun dierbaren 
en kinderen. En dan nu enkele problemen die vaak worden genoemd als argumente 
voor een vuurwerkverbod. 

Elk jaar worden er hardwerkende politieagenten en zorgverleners met 
vuurwerk bekogeld. De vraag is wat hier precies zorgt voor deze abjecte overlast? 
Overmatig alcohol- en/of drugsgebruik of simpelweg de behoefte aan relschoppen? 
Ik vermoed deze drie zaken aanzienlijk meer dan legaal vuurwerk als zodanig. 
Verbiedt vuurwerk en ze gooien met illegaal vuurwerk of bakstenen. Eerstgenoemde 
is al verboden en laatstgenoemde wordt lastig te verbieden. Nu kan men zeggen dat 
bakstenen nu eenmaal nodig en nuttig zijn: je bouwt er straten en huizen mee. Dat 
moge zo zijn, maar met vuurwerk bouw je een traditie en een mooi ritueel. Natuurlijk 
kan men inbrengen of die mooie herinneringen niet ook met andere zaken kunnen 
worden gemaakt zoals een oudejaarsconference, oliebollen en samen op de bank 
zitten. Mogelijk voor een deel wel, maar voor vuurwerkliefhebbers niet. 

Dan de vuurwerkongelukken. Ook hier geldt dat onverantwoord gebruik kan leiden 
tot problemen (hetzelfde geldt o.a. voor onverantwoord gebruik van alcohol, 
keukenmessen en de huis-tuin-en-keuken trap). Ik wil de problemen niet 
bagatelliseren, maar wijs er op dat heel veel zaken zoals gezegd onwenselijke 
neveneffecten hebben en dat dit - negatieve neveneffecten - op zich dus geen 
argument is voor een verbod. 

De prevalentie van vuurwerkproblemen is beargumenteerbaar klein vergeleken met 
de ontelbare vuurwerkvoordelen (nogmaals, traditie, plezier, banden creëren en 
herinneringen opbouwen).



Tenslotte zijn er ook de dierenliefhebbers die zeggen dat vuurwerk een jaarlijkse 
martelgang inhoudt voor dieren in het algemeen en hun huisdieren in het bijzonder. 

Als vegetariër vraag ik mij altijd af: zijn deze dierenliefhebbers alleen met oud en 
nieuw en voor hun eigen huisdier zo zorgzaam? Of zijn ze vleeseters (evenals hun 
dieren) en hebben ze er geen probleem mee wel bij te dragen aan ernstig en 
structureel dierenleed (via een trouwe bijdrage aan de bio-industrie). Om van de 
milieuschade hiervan maar niet te spreken. Maar goed, los van het potentieel 
hypocriete standpunt (dierenleed terugbrengen als argument, maar het zelf het hele 
jaar door veroorzaken) heb ik persoonlijk het hele jaar last van hun huisdieren. 

Elke week word ik weer tijdens mijn joggen achterna gerend door een blaffende 
bullebak en enkele keren per jaar zelfs bijtende hond. Ze jagen mij de stuipen op het 
lijf met hun harde geblaf (geluidsoverlast). Daarnaast trap ik tevens met een helaas 
te grote regelmaat in de troep die ze achterlaten (poep). Ik ben trouwens niet de 
enige die structureel last heeft van honden. Jaarlijks worden er 150.000 duizend 
mensen door honden gebeten, waaronder dodelijke (kinderen) slachtoffers. 
Verbieden dus die hondentraditie! 

Of toch niet en waarom dan niet? Dat is precies mijn punt als het gaat om vuurwerk. 
1 keer per jaar maar. Ik kijk er nu al naar uit….


