Een vuurwerkverbod?? Nee!!

Afgelopen jaarwisseling heeft heel Nederland kunnen zien en horen dat
Nederland nog lang niet klaar is voor een verbod. Sterker nog, er was een
verbod. Elke knal, pijl en wat er verder de lucht in ging was illegaal. Zo was er
dit jaar ook goed te zien ten aanzien van voorgaande jaren dat het illegale
vuurwerk enorm toe is genomen. Doordat de overheid het normale
consumentenvuurwerk verbiedt gaat de jeugd en consument op zoek naar
alternatieven met alle gevolgen van dien. lets waar de vuurwerkbranche sterk
voor gewaarschuwd heeft en hier niet de veroorzaker van is geweest.

De enorme toename van illegaal vuurwerk in Nederland is het meest
veroorzaakt door de politie en overheid. Door niet op te treden de afgelopen
10 jaar. Ook dit jaar weer te lezen in het politierapport: slechts ca. 29
aanhoudingen in heel Nederland. Dit staats haaks op wat de politie bij dit
verbod 20/21 nog aangaf “dat een verbod handhaven juist makkelijker zou
maken, omdat ze dan iedereen konden aanhouden”. Niet dus.

Ook wordt er niet goed gecommuniceerd dat het vaak om illegaal vuurwerk
gaat en niet om consumentenvuurwerk dat hier steeds de schuld van krijgt en
de Nederlandse branche die daarvoor steeds wordt afgerekend. Zo worden er
ook schades en branden gemeld onder het woordje vuurwerk, terwijl er door
andere hulpdiensten andere verklaringen zijn en er vaak helemaal geen
vuurwerk in het spel is??

Vervolgens staat dit jaar na een verbod en vervoersverbod een woordvoerder
van de politie aan te kondigen in de media dat ze wel een oogje dichtknijpen bij
de grens als je vuurwerk illegaal het land mee inneemt??

Ook zijn de straffen natuurlijk niks. Bijvoorbeeld € 100 als je vuurwerk afsteekt?
Er zijn mensen die kopen met een paar man € 1.000 euro vuurwerk, steken het
aan en zeggen als de politie komt kost het 10 % duurder dit jaar. Ook straffen
voor bezit en handel in illegaal vuurwerk is minimaal in Nederland. Ook dit
heeft de branche meerdere keren aangegeven bij de overheid, maar die zegt
dan dat je een straf niet zomaar kan verhogen want dan ligt het niet in
verhouding met straffen voor bijvoorbeeld door rood licht rijden?? Gebakken
lucht noem ik dat.

Als er een hulpverlener (eigenlijk gewoon politie, aangezien de andere
hulpdiensten aangeven er minder last van te hebben) bekogeld wordt met
zwaar vuurwerk zie ik dat als een aanslag met explosieven op een ambtenaar in
functie. Lijkt mij dat je daar behoorlijk voor zou moeten kunnen straffen en ook
rechters zouden hier harder voor moeten straffen.



Ook wordt er steeds gesproken over minder gewonden door een verbod, maar
dat is een oneerlijke vergelijking tegenover de branche. Na 2019 is met de
branche al een verbod afgesproken voor:

Cat 3 vuurwerk
Vuurpijlen
Knalvuurwerk
Matten

Single shots

Dit vuurwerk zal volgens bijvoorbeeld dokter Faber de gewonden met wel 75%
moeten terugdringen. In plaats van 400 slachtoffers op de SEH, dus maar 100
als er de afgelopen jaren geen verbod was geweest. Daarom is de branche ook
teleurgesteld dat deze werkelijke cijfers niet gebruikt zijn bij het verbod
2021/2022 nu het grootste deel hun vuurwerk in Belgié heeft gehaald en daar
ook verboden artikelen heeft aangeschaft, die hier al uit de handel zijn gehaald.
Die verboden artikelen gaan daar nu over de toonbank. Ook dat is door de
overheid niet goed uitgevoerd en doordacht en ook hier waren ze voor
gewaarschuwd door de branche.

Ook verbaast het mij steeds waarom vuurwerk onder vuur moet liggen om de
zorg te ontzien als bijvoorbeeld een hoofd SEH zelf aangeeft dat ze juist vele
malen meer last hebben van drankmisbruikers en drugsgebruikers. Maar ik heb
de laatste 25 jaar nog nooit iemand horen roepen misschien moeten we daar
eens iets aan doen of gaan verbieden i.p.v. vuurwerk.

Kortom geen verbod dus. Dit werkt zoals heel Nederland kon zien niet. De
groep die ervan geniet, is groter. Nederland is er nog lang niet klaar voor. De
overheid zal met een beter beleid moeten komen en met veel meer inzet van
politie moeten komen. Zo schijnen er ook maar ca. 10 man bij het team
opsporing illegaal vuurwerk te zitten. Media-kanalen worden niet of nauwelijks
in de gaten gehouden op illegaal aanbod. Het doorzoeken van post uit het
buitenland met speurhonden wordt nauwelijks/niet meer gedaan geven ze aan.
Zo is al jaren zichtbaar dat de politie totaal geen interesse heeft in vuurwerk en
dit de laatste 10 jaar maar uit de hand heeft laten lopen. Maar daar spreekt
niemand over.



Dan heb ik het nog niet eens over de traditie gehad. Maar uit die hoek is dat
zeker al goed toegelicht. En wat het voor veel mensen kan betekenen als
afsluiting van iets of herdenking van iemand uit het verleden.

Dus geen verbod. Veel beter handhaven. Veel harder straffen. Zero tolerance
beleid. Schades en kosten van alles verhalen op de daders. Meer voorlichting
voor kinderen en ouders. Alleen vuurwerkverkoop toestaan in erkende winkels
en niet in elke hobbyshop, speelgoedzaak of supermarkt waar geen toezicht en
voorlichting is.

Praat als overheid meer met de erkende winkeliers zelf. Kom met een goed
eerlijk en reéel toekomstplan. Dan weet ook de branche een keer waar ze aan

toe zijn.



