
Niet doen. U gaat daar alleen maar meer het illegale circuit voeden. Ik ben 65 jaar, heb allerlei 
vormen van vuurwerk afgestoken. Met beleid: bescherming voor mezelf en voor mijn directe 
omgeving.  Dat heeft de nodige aanpassing nodig maar dat is echt heel weinig werk. 

Het belangrijkste is dus dat het duidelijk wordt gemaakt dat je als vuurwerk-afsteker ook 
verantwoordelijk bent voor je directe omgeving. 

En als men zich dit eigen maakt dan wordt vuurwerk afsteken absoluut geen gevaar. 

Ik heb ook twee katten: op oudejaarsavond als het vuurwerk wordt afgestoken zorg ik ervoor dat de 
katten niet naar buiten kunnen en in huis zet ik de muziek harder zodat het geluid van buiten minder 
hard binnenkomt voor beide katten. En dit trucje heb ik al jarenlang toegepast. 

Kortom: vuurwerk met oudennieuw hoort er gewoon bij mits verantwoordelijk afgestoken. En 
daarnaast: ik ben geen klein kind en ook geen persoon die vaderlijk advies van onze huidige 
ongeloofwaardige regering nodig heeft. Men zou ook uit kunnen gaan van de volwassenheid van 
degene die vuurwerk afsteekt. 

Ik steek al 40 jaar verantwoord vuurwerk af!!!  Wie bentr u om dit mij te verbieden?? Hebt u ervaring 
met het afsteken van vuurwerk of laat u zich enkel leiden door wat u hoort??

Ik voel me totaal niet serieus genomen worden door jullie. (de beste kapitein staat tenslotte toch aan 
de wal of niet??)


