
Al het knal vuurwerk verbieden is prima maar met het verbieden van het siervuurwerk ben ik 
het totaal niet eens.

Een zogenaamd centraal afsteek punt slaat nergens op. Wie gaat er in hemelsnaam om 
middernacht naar god weet waar om tussen 10duizenden mensen te staan om naar vuurwerk 
te kijken.

Ik wil gewoon thuis voor mij en de mensen in de buurt een paar mooie grote legale sierpotten 
afsteken.

Zeer veilig. Ik doe dit al meer dan 45 jaar en er is nooit één enkel gevaarlijk moment geweest.

Zo'n pot duurt 1 tot 2 minuten en daar hebben dieren (ook onze katten) een stuk minder last 
van dan als er in de buurt de gemeente met een bladblazer de straat komt schoonmaken af als 
er in de buurt bouwvakkers bezig zijn. Dat maakt aanzienlijk meer lawaai en duurt een stuk 
langer.

Gaan jullie dat ook verbieden?


