
Een verbod is m.i. niet de oplossing. 

Laat ik voorop stellen dat ik het betreur dat er elk jaar slachtoffers vallen door vuurwerk.  

Maar hoe erg deze slachtoffers ook te betreuren zijn, relatief gezien zijn het er eigenlijk heel weinig. 

Uitgaande van ongeveer 800 slachtoffers (2021/2022) betreft dit 0,0047% van de bevolking. Het 

absolute getal 800 klinkt wel als veel (en nogmaals, het is vreselijk als het je overkomt, dus daar wil ik 

niets aan af doen), maar relatief gezien is het afgerond 0,00%. 

Een verbod of regel moet m.i. zien op het grotere of algehele belang. Met deze aantallen is mijn 

mening dat een verbod zijn doel voorbij schiet en puur een emotioneel ding is.  

(Overigens ben ik ook van mening dat afgelopen twee jaar het vuurwerkverbod vanwege corona één 

grote drogreden was, want hoeveel oogartsen waren er dit jaar met corona patiënten bezig doordat 

ze geen vuurwerkletsel te behandelen hadden? Ik schat ongeveer 0, maar dat is geen onderwerp van 

deze consultatie.) 

Naar mijn mening zou er geen verbod moeten komen, maar zou de voorlichting over vuurwerk beter 

moeten, en moeten mensen (of wellicht meer specifiek ouders) hun verantwoordelijkheid nemen en 

hun kinderen bijbrengen dat ze niet moeten gaan lopen klooien met vuurwerk. Als je het normaal 

volgens de gebruiksaanwijzing afsteekt en de veiligheidsregels in acht neemt, vallen er zo goed als 

geen ongelukken. 

Ook argumenten betreffende dieren en milieu zijn naar mijn mening randzaken. Ik heb zelf ook een 

hond, en die vindt het ook niet leuk. Dus we doen ons best om haar zo veel mogelijk op haar gemak 

te stellen op 31 december. En op 1 januari is alles weer normaal. Ik snap dat het voor haar een 

vervelende dag is, maar ik heb bijvoorbeeld ook een hekel aan carnaval, dus dan zorg ik dat ik er zo 

min mogelijk last van heb. En dat doe ik niet door mensen te verbieden om hun lolletje te hebben. 

Het is tenslotte een samenleving waar we met z’n allen moeten zien om te gaan met elkaar.  

Oud en Nieuw is juist het moment waarbij je het ene jaar afsluit en het nieuwe jaar vol goede moed 

in gaat. Voor veel mensen is dit een moment om overal even bij stil te staan en dan feest te vieren. 

En daar hoort vuurwerk bij. Vind ik.  

Net als met zoveel dingen is de roep vanuit de samenleving steeds naar de overheid om regulering, 

verboden en handhaving etc, maar mensen hebben ook gewoon hun eigen verantwoordelijkheid. Zo 

ook met vuurwerk. Door als overheid steeds tegemoet te komen aan deze roep, schep je ook een 

klimaat waarin niemand zijn verantwoordelijkheid pakt en gaat wijzen naar de overheid als er dingen 

fout gaan.  

De oplossing zou volgens mij meer liggen in het verbieden van zwaar vuurwerk, en het toestaan van 

het kleinere spul. Daarmee zijn de meeste mensen echt wel tevreden. En dan heb je ook een stuk 

minder slachtoffers.  


