De agressieve pacifist

Waar blijven toch de pacifisten
om de proxy-oorlog te betwisten?
Van links tot rechts, zelfs esgeepee
doen aan 't hitsen volop mee.

Ooit protesteerde men ontzet,
massaal tegen de kruisraket.
Nu, in Rutte's nieuw normaal,
scanderen ze zijn oorlogstaal.

Trots steunen ze ‘t grof geweld
waardoor duizenden al zijn geveld.
Ze werken aan de waanzin mee,
geen woord meer over pais en vree.

Niet gehinderd door veel kennis,
schoppen ze vervaarlijk stennis.
Vermijden vragen als: wat is waar,
zijn we zeélf soms het gevaar?

Onderhandelen? Nee, géén belang.
Liever de totale ondergang.
Voor 't wapentuig dat is beloofd,
wordt eigen volk thans leeggeroofd.

Zonder hun progressieve geest
waren we zover nu niet geweest.
De laatste jaren zien we verblijd

grote vooruitgang wereldwijd.

‘t Westen braakt zijn demonie
van angstklimaat, woke, pandemie.
Verwekte oorlog met als doel,
afleiding van de failliete boel.

Komen de dwazen nog bij zinnen?
Deze strijd kan niemand winnen.
In één klap is ons land gewist,
incluis de agressieve pacifist.



