Militaire dictatuur

We zijn momenteel getuige van de transitie van ons land naar een militaire dictatuur. Dat de NAVO
het overheidsbeleid nu al op alle belangrijke punten bepaalt, is recentelijk gebleken uit antwoorden
op de kamervragen die FvD stelde. De ministeries gaven toe dat de richtlijnen die door de NAVO
worden opgelegd ‘politiek bindend’ zijn. Dat betekent dat onze gekozen nationale regering wordt
gedicteerd door een ongekozen buitenlandse organisatie die de belangrijke beleidslijnen bepaalt, en
dat wij dus niks meer te vertellen hebben. De NAVO dicteert niet alleen op militair gebied, maar op
alle onderwerpen, dus bijvoorbeeld ook op immigratie, volksgezondheid en klimaatbeleid.
Onafhankelijk van de samenstelling van de regering, en dus onafhankelijk van wat het volk kiest.
Misschien wordt het nu duidelijk waarom de PVV precies het tegenovergestelde deed van wat ze
beloofde. Ze moesten wel, want ze waren ‘politiek gebonden’.

Het kabinet is nog maar koud gevallen of demissionair minister van defensie Ruben Brekelmans komt
al met een nieuw wetsvoorstel: de zogenaamde Wet op de Defensiegereedheid (WODG). Volgens
hem is het nogal onhandig dat defensie zich aan wettelijke regels moet houden. Dat moet maar eens
afgelopen zijn, want zoiets is natuurlijk hinderlijk. Volgens de website van het Ministerie van
Defensie bevindt Nederland zich momenteel in een ‘grijs gebied’ tussen vrede en oorlog. “De kans
dat Nederland betrokken raakt bij een grootschalig conflict wordt groter”. Ik hoef hopelijk niet uit te
leggen dat grootschalige bewapening tegen een specifieke nucleaire grootmacht het risico op een
grootschalig conflict inderdaad nogal vergroot. Grijs kan dus snel zwart worden, maar als deze wet er
eenmaal is, is wit sowieso verleden tijd.

In het wetsvoorstel wordt een aantal voorbeelden gegeven van de bijzondere bevoegdheden die het
leger krijgt, maar nergens waar de grenzen ervan liggen. Als deze wet wordt aangenomen (en
waarom zou dat niet gebeuren?) dan betekent het dat er in de praktijk geen wettelijke beperkingen
meer bestaan voor het regime om onder het mom van militaire paraatheid iedere denkbare
maatregel te nemen. Wat hier wordt voorgesteld is oorlogsrecht zonder oorlog. Onder oorlogsrecht
kunnen in principe alle burgerrechten bevroren worden. Nood breekt wet - en waarom zou men
ermee wachten totdat er werkelijk nood is (al dan niet zelf gecreéerd)? Het is een vrijbrief voor een
nationale militaire dictatuur, aangestuurd door een supranationale militaire organisatie. Kennelijk
moet niet alleen de beleidsbepalende macht (de NAVO), maar ook de uitvoerende macht bij de
militaire junta komen te liggen.

Op de website van het ministerie wordt vermeld dat iedereen tot en met 10 juli zijn mening kan
geven over dit wetsvoorstel, maar ik daarop klikte kreeg ik de mededeling “Service unavailable”.
Natuurlijk. In een dictatuur is het niet gewenst dat het volk zijn mening geeft, en is ‘service’ aan dat
volk uiteraard volledig overbodig. In een dictatuur verleent het volk uitsluitend diensten aan het
regime, en niet andersom. In een dictatuur hoeft het gezag zich aan geen enkele regel te houden,
terwijl de bevolking ermee overspoeld wordt. Precies zoals hier wordt geopperd. Deze wet moet
daarom beschouwd worden als een verhulde poging tot een militaire machtsgreep, en daarbij is
inspraak van het volk (voor zover zoiets liberhaupt nog bestaat) natuurlijk niet gewenst.

De inwoners van Nederland trekken dus altijd aan het kortste eind, of men nou daadwerkelijk oorlog
wil gaan voeren tegen Rusland of niet. Zo ja, dan ligt het land binnen de kortste keren in puin, en zo
nee, dan zullen we gebukt gaan onder een internationaal militair regime, en kunnen we voortaan
fluiten naar welk recht dan ook. Protesteren? Tegen een militaire junta kan dat erg slecht zijn voor je
gezondheid, zoals degenen die dat ooit geprobeerd hebben ons konden navertellen als ze het
overleefd hadden.



Maar volgens Brekelmans gaat het écht allemaal uitsluitend om onze veiligheid. Dat militaire
dictaturen nou niet bepaald "veilig" waren voor hun bevolkingen, is onweerlegbaar. Tenminste, voor
iedereen met ook maar een greintje historisch besef. Dus ja, lekker veilig allemaal, als je van geld en
je woning beroofd wordt, op een oorlogsrantsoen wordt gezet en je kinderen worden opgehaald om
zich aan flarden te laten schieten aan een front van keuze. En dat allemaal volkomen legaal, want het
mag van de wet, die door de machtsgreepplegers zelf gemaakt is.



