
Mens en natuur gaan niet meer samen. Wij wonen op het platteland en worden iedere zaterdag 
geconfronteerd met jagers van ’s ochtends vroeg totdat het donker wordt. Afgelopen zomer 
werden we iedere dag getrakteerd op enorme knalgeluiden. De jagers vieren hun lusten af op 
de weerloze dieren. Als ze geen haas hebben gevangen, lopen ze naar de sloot om de weerloze 
eenden eruit te knallen. Het gaat de jagers om hun eigen lol, kick en opbrengst. Vanmiddag 12 
november kwam ik 6 jagers tegen, de auto’s stonden langs de weg en de achterklep was open. 
Een enorme bak vol met hazen staarde mij aan. De grijns op de gezichten van de jagers gaven 
mij een afschuwelijk gevoel. Dit is niet voor de wildstand, nee voor de poelier en voor de 
eigen vriezer. Overheid doe er eens wat aan, er wordt al heel wat afgeknald en verpest. 
Boeren willen geen zwanen, ganzen, meerkoeten etc. op het land. Nee die denken alleen aan 
hun zelf. Laat ons mensen genieten van alles wat de natuur te bieden heeft. Pak de jagers en 
boeren eens aan in plaats van de dieren!! Nederland wordt straks een land met alleen nog 
mensen, huizen en beton!!


