Met de voorstellen voor de nieuwe Natuurwet verschuilt Nederland zich achter het
Europese recht, wat leidt tot onvoorstelbare verarming van onze eigen natuur.

De wetsvoorstellen kunnen op velerlei manieren uitgelegd worden en leiden dus tot
veel onduidelijkheid en misbruik.

Jagen op grauwe ganzen, kolganzen en smienten wordt alleen door plezierjagers
toegejuicht.

Wat in 50 jaar door politici in overleg met boeren en natuurbeschermingsorganisaties
is opgebouwd wordt met deze nieuwe voorstellen zonder democratisch overleg in één
keer tenietgedaan.

De gewone Nederlander (99 %) begrijpt door deze ommekeer niets meer van het hele
Natuurbeleid van onze regering.

In het onderwijs is dit voor kinderen in geen twintig jaar uit te leggen. Alle
leerboeken die het onderwerp Natuurbescherming bespreken moeten op dit terrein
grondig herschreven worden. Elke politicus, die hier achter gaat staan maakt zich zelf
onherstelbaar belachelijk en moet voortaan zijn mond houden als het gaat over
natuurbescherming.



