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Zo`n zestig jaar geleden met wat resten van huizen en hier en daar een brok heg,
ongelijk gebied door de vervening en de bewoners zijn daar allen weg.

De begroeiing van broekbos, riet en zegge was een eldorado voor vele kinderen,
je kon er in de prachtige natuur ravotten zonder anderen te hinderen.

Hutten bouwen van takken en overjarig riet en ook schieten met pijl en boog ,
tussen wilde rozenstruiken door sluipen daardoor bleef je niet droog.

Percelen riet afgewisseld met hier en daar wat waterpoelen en broekbossen,
de vele bramenstruiken met hun overvolle heerlijke bramentrossen.

Patrijzen,hazen en fazanten en veel zangvogels om ons heen in de pure natuur,
is in een paar jaar verdwenen door de werkverschaffing en dat was zuur.

Het mooie gebied werd kort na de oorlog door vele werklozen geheel ontgonnen,
waarna de landbouw- en vele tuinderijbedrijven hun werk zijn begonnen.

Een onvervangbaar brok oernatuur was door de vaart der volkeren weggevallen,
          als we er op terugkijken kunnen we er nu echt wel om huilen met ons allen.

Die jaren was men gericht op expansie en voordelen voor de kwekers om te telen,
en kon het verlies van deze onvervangbare natuur de mens nog niet schelen.

Het nut van de ontginning van de voormalige paradijs al lang weer achterhaald,
daar wordt heden ten dage door natuurliefhebbers nog goed van gebaald. 
 

Alléén maar beslist voor tijdelijke werkverschaffing tegen (ledigheid) van mensen,
is nadeel voor zo`n gebied niet te overzien maar men had andere wensen.

Wat men nu na de land- en tuinbouw voor dit uitgeklede gebied vurig wil zien,
 is een natuurlijk gebied om te recreëren en daar te genieten bovendien.

 
Het is een utopie te denken dat dit gebied aan de natuur wordt teruggegeven, 

 de huidige bewoners willen hier blijven wonen voor de rest van hun leven.

Gé.


