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Beste Henk 

Wat ben je in hemelsnaam van plan met die nieuwe natuurwet? Met het voorstel dat je hebt 
voorgelegd, lijk je de klok een eeuw of wat terug te zetten. Verruiming van de jacht, het 
opheffen van beschermde gebieden, voor bijna 150 soorten de bescherming opgeheven, 
enzovoort, enzovoort. Dit kan toch niet serieus bedoeld zijn? Ik voel dezelfde verbazing die 
journalist Caspar Janssen zaterdag 5 november in de Volkskrant treffend beschreef. Hij zag in 
zijn jeugd de natuur zienderogen verslechteren, tot zijn grote geluk vanaf de jaren tachtig 
weer langzaam herstellen en nu tot zijn verbijstering weer afgebroken worden door het 
huidige kabinet. Ik werd geraakt door zijn verhaal omdat het zo herkenbaar was. Ook ik viste 
in de jaren zeventig opeens giftige palingen met zwellingen en tumoren uit de Maas, zag 
bloemrijke landbouwvelden verbleken tot doodse akkers, sloten veranderen in gierriolen, 
akkervogels zo goed als verdwijnen en natuurgebieden verzuren en vergrassen. De 
biodiversiteit ging in ijzingwekkend tempo bergafwaarts in Nederland. 

Dat die achteruitgang de afgelopen 20 jaar deels is gekeerd, dat er zelfs nieuwe natuur bij is 
gekomen en dat je de natuur op veel plekken zag opfleuren, dat voelde als een klein wonder. 
Dat zoiets mogelijk was zelfs in ons drukke, dichtbevolkte land, gaf hoop voor de toekomst. 
En het mooie was: vrijwel iedereen stond erachter. Er was brede maatschappelijke steun voor 
het herstel van kwetsbare natuur, het aankopen van nieuwe gebieden en herintroductie van 
verdwenen soorten. Wat dat opleverde zie je bijvoorbeeld in de Millingerwaard. Daar lopen 
het hele jaar door mensen met open mond rond, die bijna niet kunnen geloven dat al die 
soorten in zo'n korte tijd terugkeerden. Zeeën van wilde bloemen, zwermen met vogels, een 
natuurmirakel op voormalige monotone maisakkers. 

Maar dit soort positieve ontwikkelingen en kansen voor de natuur lijken met deze nieuwe 
natuurwet allemaal voorbij te zijn. En dat deed mij dus besluiten dit anti-natuurwet-blog op te 
starten. Ik wil als natuurliefhebber niet terug naar af. Ik wil dat wij als welvarend en 
weldenkend land blijven strijden voor de biodiversiteit. Ook als de economie het even 
moeilijk heeft. Vandaar Henk, dat ik vanaf vandaag briefjes ga posten op dit blog. Want ik 
begreep dat jij graag via briefjes communiceert. Behalve mijn eigen briefjes zal ik anderen 
vragen, hun 'Briefjes voor Bleker' hier achter te laten. Zodat we jou op andere gedachten 
kunnen brengen. 

Want Henk, die nieuwe natuurwet van je, dat meen je toch niet serieus hè? 

Chris-Jan van der Heijden 

Vogelbescherming Nederland 

Wil jij ook een Briefje voor Bleker posten? Klik dan hieronder op 'reageer'. 

Bron: http://www.vogelbescherming.nl/mijnvogelweb_/q/pag/profiel-
details/user//5970/tab/weblog/bericht/2511
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