
Een korte reactie op de voorstellen van het huidige kabinet als het gaat om natuur 
en landschap

Af en toe aan de boom schudden om loshangende takken of rottend fruit eruit te halen, 
prima.
Maar dit kabinet gaat verder. Zij snoeit takken weg die in voorgaande periodes met 
‘zorgsnoei’ zijn vrijgezet. Met oog voor de toekomst. Dat heeft tijd en geld gekoste en 
dat wordt nu weer ongedaan gemaakt. Natuurbeleid vraagt een lange adem en sterke 
visie. Je kunt niet om de vier jaar een afslag nemen. Je komt vanzelf weer terug bij af.

Daar komt bij dat de monitoring van de natuurdoelen laat zien dat de tendens nog steeds 
neerwaarts gaat. Veel soorten verdwijnen definitief uit onze leefomgeving. Maar het 
kabinet lijkt te denken wie ligt daar - behalve wat ‘ natuurfreaks’ - wakker van ? 

Met name van een sterke overheid mag je verwachten dat ze zorg heeft voor onderdelen 
die zonder noodzakelijke aandacht wegvallen. Het is dus op zijn zachts vreemd dat er op 
dit taakveld wordt bezuinigd en de regering de randjes van het (juridisch) mogelijke 
opzoekt. Temeer daar het op het totaal van de bezuinigingstaakstellingen marginale 
bedragen zijn.

Maar ook dit past in een soort ‘ verharding van onze samenleving’. Een soort knijp en 
piep systeem. Nou hier is een ‘ piep’ met hoop op wat meer visie, rentmeesterschap en 
zorg. Want dat laatste is wat er overblijft 
 
Dus:

1. neen
2. zal zeker werken maar dat doen de huidige wetten zeker ook en gelet op trend is 

blijkbaar meer inzet nodig;
3. zie hierboven

Jos Huisman
Antoon van Elenstraat 76
2617 JN Maastricht


