
Heiloo, 17 november 2011.

Geachte Heer Bleeker,

Hierbij maak ik gebruik van de gelegenheid om te reageren op uw voorstel voor een nieuwe 
Natuurwetgeving.

Laat ik met de deur in huis vallen, ik vind uw plannen ondoordacht, onbeschaafd en 
schijnheilig. Wat u wilt doen is een grove aantasting van onze natuur. U gaat met uw plannen 
in tegen de richtlijnen van de EU. Denkt u nu dat u “Henk Bleeker” het beter weet dan de 
mensen, die altijd bezig zijn met natuurbescherming en het instandhouden van de natuur in 
Nederland.
De mensen die kennis van zaken hebben, zijn tegen uw plannen. U bent op dit gebied een 
amateur, die bepaalde groepen in onze samenleving aan u wilt binden om bij de volgende 
verkiezingen het CDA weer in de picture te krijgen.

Ik heb altijd gedacht dat deze partij, die zich Rentemeester van Godsschepping noemt, beter 
zou moeten weten. Het blijkt maar weer dat u een partij vertegenwoordigd, die huichelachtig 
is . Dit alleen om stemmenwinst te behalen. 
U behartigd de belangen van de boeren. Dit vind ik prima . Per slot van rekening 
vertegenwoordigen zij een hard werkende bevolkingsgroep. Zij zorgen voor ons eten en 
produceren een mooi export product.
Dit mag echter niet ten koste van de natuur. Hiervan genieten  veel meer inwoners van ons 
land. Ons land is klein en dicht bevolkt. Er zijn nu al weinig plekken waar zij zich kunnen 
verpozen. U kunt deze gebieden niet bestemmen voor bouwgrond.

Deze gebieden en ook de dieren en vooral de vogels, die daar verblijven verdienen een goede 
bescherming. Ik houd niet van de jacht en zal ook nooit een stuk vlees van een afgeschoten 
dier eten.
 Soms kan de jacht een tijdelijke oplossing zijn. Hiervoor bestaan de beroepsjagers maar 
mensen die er een genoegen in scheppen om als “hobby”dieren te bejagen verdienen het om 
ook eens behandeld te worden als onze ganzen en smienten en alle andere dieren, die door uw 
toedoen, kunnen worden bejaagd. 

Ik hoop dat uw voorstellen om de Natuurwetgeving te veranderen op grote weerstand stuiten 
en dat u zowel door onze “Kamers”en de EU wordt teruggefloten. Drijf niet uw zin door met 
deze onzinnige voorstellen. Alle wezens op onze planeet hebben het recht om daar te zijn. 
Zijn er te veel? Er zijn ook heel veel mensen. Opent u daarop dan ook de jacht?.

Mijn raad is dan ook trek uw plannen in en denk eens aan de slagzin “Nederland is mooi. 
Houwen zo!” en misschien kan het nog wel beter, maar dan zonder uw plannen.

Groetend,

M.Kat.



Heiloo.


