
Protest tegen het voorstel voor de nieuwe natuurwet

Nederland is prachtig, maar de ruimte voor natuur wordt steeds beperkter. We 
zien het asfalt groeien, ruim baan voor de automobilist in ons volle land. Dat zal 
nodig zijn om de verkeersstromen in goede banen te leiden.

Daarnaast en nog meer is bescherming nodig voor alles wat er is overgebleven 
aan natuur. Dat komt ten goede aan de leefbaarheid voor mensen, fauna en 
flora.

Vogels zijn kwetsbaar en er worden er al te veel afgeschoten. Hoe prachtig is het 
niet om groepen ganzen te zien overvliegen, hun communicatie te horen en je te 
realiseren wat een kracht en samenwerking nodig is om enorme vliegafstanden 
te overbruggen om te overleven. Het is toch onvoorstelbaar dat ganzen en 
andere vogels na die enorme prestatie hier vrij mogen worden afgeschoten. Mij 
doet dat veel verdriet. En ik moet er niet aan denken dat het zou mogen 
gebeuren in beschermde gebieden. 

Laten we genieten van wat er nog is en er zuinig op zijn. Dat geldt ook voor de 
nu nog beschermde natuurmonumenten. Stop met afbreken en geef blijk van 
goed rentmeesterschap! Dat was toch een waarde van het CDA? En hoe staat het 
met de nieuwe waarde: compassie? Ik hoop dat het CDA daadwerkelijk 
compassie laat zien met al wat leeft, om te beginnen in Nederland!
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