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T-Mobile zegt pal te staan voor privacy van zijn klanten. Vreemd dat het

bedrijf dan toch zijn internetverbinding gaat censureren, stelt columnist
Robert Gaal.

In Duitsland kondigde T-Mobile onlangs aan dat ze de mobiele internetverbinding
die ze aanbiedt gaat censureren. Nou ja, censureren, zij zien het iets anders. Wanneer je bijvoorbeeld een
YouTube-video kijkt, dan zet dat een grote druk op het netwerk van T-Mobile. T-Mobiles netwerk is al niet zo
stabiel, maar als de klanten het ook écht actief gaan gebruiken, dan gaat het kennelijk verkeerd. Dus krijgen
bedrijven zoals Google en Twitter de keuze: betalen, anders worden hun diensten minder goed toegankelijk.

De discussie of dit wel of niet moet kunnen, heet netneutraliteit. Wanneer internetproviders neutraal blijven
ten opzichte van hun netwerk, dan heeft elke site, elk stuk informatie, dezelfde kans online.

Als klant betaal jij al voor een compleet aanbod. Providers moeten de schuld voor het falen van hun netwerk
bij zichzelf zoeken, en niet bij de sites waartoe ze toegang aanbieden. Vincent Cerf, geestelijk vader van het
internetprotocol, zei dit erover: 'Wanneer we toelaten dat providers beheren wat mensen zien en doen online,
dan ondermijnt dat fundamenteel de principes die het internet zo'n succes hebben gemaakt.'

Niet alleen providers zijn hier de boosdoeners. Kijk ook naar demissionair minister Ernst Hirsch Ballin, de
zelfbenoemde beschermheer van het digitale rijk, over wie ik vaker op deze plek heb geschreven. Dit keer wil
hij een 'knop' waarmee het OM bepaalde sites uit de lucht kan halen. Nu kan dat alleen via een gang naar
de rechter omdat, zo staat in de wet, 'censuur vanwege staatswege' illegaal is. Maar door een druk op de
nieuwe knop kan het OM zelf bepalen wat wel en niet mag. Hirsch Ballin heeft als minister van Justitie
ironisch genoeg niet zo heel veel met rechters. Misschien wordt hij niet uitgenodigd op hun feestjes of zoiets.
Zeg nou zelf: zou u dat doen?

Een aantal dagen daarvoor hield demissionair minister Verhagen nog een grootse speech in Parijs over hoe
goed het wel niet is dat we niet in Iran of China zijn. Dat Frankrijk en Nederland samen ervoor zouden
zorgen dat informatie niet wordt gecensureerd online, en dat ze dat evangelie graag zouden verkondigen.
Praten ze daar wel met elkaar over bij het CDA? Of is Ernst ook al op die feestjes niet welkom?

U denkt waarschijnlijk: 'het zal wel meevallen', maar die gedachte stond aan het begin van veel catastrofes.
Wanneer het wordt toegestaan om uw surfgedrag te beinvioeden, ontstaat een gebrek aan informatievrijheid,
een ondoorzichtige controle en nog belangrijker: een bureaucratische nachtmerrie. Denk eens na over de rol
die internet in uw leven speelt, en wat voor effect het heeft als dit wordt gemanipuleerd.

Gelukkig is er in Nederland een organisatie zoals Bits of Freedom, die opkomt voor digitale burgerrechten.
Een team van ex-advocaten dat zich professioneel in dit soort dingen vastbijt. Ga naar bof.nl voor meer
informatie, blijf op de hoogte, en accepteer dit niet.

Robert Gaal is mede-eigenaar van internetbedrijf Wakoopa. robert@wakoopa.com
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Ok R Zandstra, 4 augustus 2010
Goed artikel! Dank.

Lijkt me logisch dat Antje Hages, 3 augustus 2010

Lijkt me logisch dat de profijthebbende ook de kosten gaan betalen. Men heeft de kopij voor niets,
betalen matig voor de verbinding aan eigen zijde en de rest moet maar door anderen betaald worden.
Dus of de ontvanger gaat betalen of de profijthebber als Youtube.

Dat er ineens politie bij betrokken zou raken is een angstbeeld wat de voorstanders manipuleren om de
meute-van-gratis angst aan te praten. Er is geen inhoud filtering en die komt er ook niet.

Goed zo Robert Troy Ounce, 3 augustus 2010
Eigenlijk moet dit voorpagina nieuws zijn. Het is een kwestie van tijd voordat mannen met regenjassen
vragen gaan stellen over jouw gesprek op jouw mobiel van een uur geleden.



