
Als recentelijk slachtoffer van seksueel overschrijdend gedrag vond ik het erg moeilijk te horen bij de 
politie dat het delict niet ernstig genoeg was voor n aangifte.

Terwijl er wel degelijk sprake is van ongewenste seks, verkrachting!.

Waarbij de man wist dát ik het niet wilde, niet luisterde naar mijn 3 nee's, opgefokt was, 
mensonterend hard.

Terwijl hij wist van mijn verleden, wist dat ik onzeker was en wist dat het heel lang geleden was.  

Er zou geen sprake zijn geweest van dwang volgens de politie. 

Maar als een man opgefokt op zijn doel afgaat is dát zo angstig. 

Het werd mij volkomen zwart en angst overheerste. 

Tijdens de seks was hij agressief.  Kleding in 1 ruk uit. 

Penetratie met zijn vingers zonder enig voorspel, snoeihard op en neer.

Hij trok mijn hoofd naar achter aan mijn haar, ik kon geen kant op.   

En toen meneer slap werd, "zette hij zich wel in voor mijn onzekerheid" 

Hij wilde een blowjob. Eigen belang stijf te worden, hard te stoten en klaar te komen in een kut. 
Binnen no time.

Dit heb ik gedaan. Een hond die geschopt wordt door zijn baas   gaat ook naast zijn baasje zitten. 

Je durft geen nee te zeggen en zeker nadat hij eerst zo agressief was en nu lief trap je er in die 
"freeze" toestand in.  

Daarna hebben we nog geknuffeld. Ik mag van de seksueel geeld hulplijn horen dat dit heeeel 
normaal is.

Toch reageerde de politie toen ik dit door de telefoon voorbesprak " Ja waarom doe je dan zo iets"

Dit is nu voor de politie reden aan te nemen dat het vrijwillig was.

DAT WAS HET NIET!

In het gesprek met de politie overheerste allerlei gevoelens. 

Je durft niet helemaal eerlijk te zijn. Verliefdheid op de man. Ongeloof. 

Ook uit schaamte, want wat ben ik stom geweest, gezien zijn gedrag verliefd te worden op deze man.



Twee onbekende dames van de politie, die zich niet voorstellen. Zitten tegenover je terwijl je je 
moeilijkste meest intieme verhaal moet vertellen.

Nu nog steeds 3 maanden na dato kan ik niet bevatten dat de man zo in elkaar zit en dat dit mij is 
overkomen.

Waarom vraagt de politie niet gericht door en trekt deze verkeerde conclusies.

Ik wilde geen vreemdgaan seks.

De man zit in een relatie en voor mij is dat een no go.

De politie nam aan dat ik dat het ergste vond, het vreemdgaan. 

ZONDER door écht door te vragen.

Namen ze hieruit ook de conclusie dat het dus vrijwillig was en ik mij schuldig voelde.

NEEEEEEEEEEEEEEEEEE het ligt zoveel meer dieper dan dit.

De man zoals ik 2,5 maand later begrijp zit in een open relatie.

Een kinky relatie, waar seks t belangrijkste is en voor mij vreemde vormen kent.

Hij maakte willens en wetens gebruik van mijn onzekerheid. 

Gaf aan dat hij t juist spannend vond en het leuk was mij steeds verliefder te maken en ik steeds 
onzekerder werd.


