
 

Het minst problematisch van alles zou zijn om helemaal geen vermogensbelasting te heffen en het 
gemis aan staatsinkomsten te compenseren door een verhoging van de erfbelasting. Iedereen blijft 
dan zijn hele leven vrij om naar eigen goeddunken te beleggen, te sparen, te investeren dan wel 
anderszins om te gaan met zijn financiële middelen en te genieten van de eventuele opbrengsten 
dan wel te treuren om eventuele verliezen. Erfgenamen hebben dan t.o.v. de huidige situatie wel een 
beetje pech doch het gaat in dit geval om gratis/vrij verkregen geld/vermogen dat toevalt aan 
diegenen die (toevallig) het geluk heeft gehad om erfgenaam te zijn van een vermogende erflater. Dit 
verlicht tevens de belastingdienst en de rechterlijke macht i.v.m. een alsmaar terugkerende 
hoeveelheid bezwaarschriften, beroepsprocedures en administratieve rompslomp (geldt ook voor de 
betrokken belastingplichtige, de banken, brokers etc.)


