
300.000 slachtoffers per jachtseizoen om ons schietgrage volkje te bevredigen. Waarom? Denken wij 
nu echt dat de natuur niet zonder ons kan? Waarom niet genieten van de natuur, waarom geen 
foto's "schieten" van de natuur. Ik kan en wil dit jagen niet begrijpen. Als er teveel hazen, fazanten 
enz. komen dan lost de natuur dit zelf wel op. Ook de wolf/vos en andere vleeseters zullen hier een 
handje bij  helpen. Laat de natuur, de natuur zijn en laten we hier respect voor hebben. De mens 
heeft hier niets verloren. de mens heeft al genoeg kapot gemaakt. Blijkbaar moeten we nog dieper 
zakken voordat we dit gaan beseffen.


