
Opgegroeid als boerenzoon in een gebied waar ik sinds een aantal jaren nu ook 
mag jagen en me bezig houd met schadebestrijding. Ik durf te beweren dat ik 
weet wat er in dit gebied “leeft”. Ik als persoon ben niet veranderd wanneer 
het gaat om de betrokkenheid bij de natuur in dit gebied. Vroeger als jongen 
was het al hazen, kieviten etc tellen, al was het alleen al omdat mijn oma me 
daarop alert maakte. Zodra er gemaaid kon worden was je steeds gefocust op 
eventuele jonge hazen, konijnen en weidevogels. Wanneer (gelukkig heel 
zelden) een haas, konijn of vogel (nest) toch in de maaier kwam was je daar 
gewoon ziek van. 
Nu mag ik mezelf jager noemen, en voel ik nog steeds hetzelfde als vroeger 
toen ik nog maar een kwajongen was. Het vreemde is dat “men” nu blijkbaar 
gelooft dat ik (en daarmee alle jagers) een soort van “Rambo” ben geworden 
die het liefst alles neerschiet wat beweegt. Gelukkig zijn er nog mensen met 
een gezonde, heldere en nuchtere kijk die beter weten. Immers, er is mij (en 
ons jagers) alles aan gelegen om een goede wildstand te houden in het veld. 
Gezien de afname van wilde eenden de laatste jaren t.o.v. voorgaande jaren 
(mede ook door de grote hoeveelheid ganzen), hebben wij hier ook niet op 
gejaagd de afgelopen twee jaar. Verantwoording nemen en beheren met als 
doel een gezonde wildstand. 
 
Om dit voor elkaar te krijgen hebben we bijvoorbeeld begin dit jaar diverse 
eenden korven geplaats. We hebben in beeld hoeveel vossen er leven, en deze 
geprobeerd kort te houden voor met name de weidevogels. Dit werd overigens 
nogal lastig omdat de ontheffing voor de vos ook een tijd ingetrokken is 
geweest. Wanneer je ’s avonds “op de vos” zit, dan zie je pas echt wat er leeft 
d.m.v. de warmtebeeldcamera. Veel hazen, maar ook veel predatoren (katten 
en marters), mensen met loslopende honden enzovoort. Al die uren 
inspanning, het wordt blijkbaar niet beloond. Sterker nog, door het voornemen 
om de jacht op haas en konijn te verbieden, voel je je soms gewoon een 
“lulletje rozenwater”. Niet gezien, niet gewaardeerd. En dat door mensen die in 
de basis nagenoeg hetzelfde doel hebben als ik/wij, maar daarentegen geen 
idee hebben waar ze het echt over hebben. Ieder ochtend om half 6 loop ik 
met mijn hond (aangelijnd) door het jachtveld of vlak erlangs heen. De 
nieuwbouw komt steeds dichterbij te liggen. In de wetenschap welke moeite 
en inspanning wij leveren om een gezonde wildstand te creëren/behouden 
moet ik met lede ogen aanzien wat er zich afspeelt… Ik zie 8 tot 10 ooievaars 
samen door het weiland lopen om daar hun kostje te kopen, zich niets 
aantrekken van de afrastering die er is neergezet om de vos te weren. Ik zie 
meerdere (huis)katten die het veld afstropen. Wat doen hun baasjes 
(zogenaamde dierenliefhebbers) voor de natuur? Wat doen zij als 



tegenprestatie voor hun poes die ongestraft de weidevogels uitmoordt?! Ik wil 
er niet meer over denken, ik weet het antwoord al….    
 
Wat betreft de hazenstand hier in dit gebied, deze is absurd hoog. Bij de 
tellingen voor de WBE hebben wij niet eens hetzelfde veld helemaal tweemaal 
geteld. Dit omdat de aantallen zo hoog waren dat dit mogelijk zelfs 
ongeloofwaardig zou overkomen. De ochtendtelling hebben we het hele veld 
geteld, de middag/avond telling hebben we zoals gezegd niet afgemaakt omdat 
de aantallen meer dan verdubbeld waren t.o.v. de eerste telling. 
Gelukkig lijkt het erop dat in deze provincie de jacht mag doorgaan, wat gezien 
de hoge aantallen ook zeer wenselijk is.  
 
Wanneer ik nu terugkom op waar het om gaat, de jacht op konijn en haas 
verbieden. Mag ik ervan uitgaan dat men hier over nadenkt omdat men bang is 
dat deze mooie diersoorten mogelijk dreigen te verdwijnen? Dan is dit een 
verkeerde beslissing. Geen jager zal het namelijk laten gebeuren dat deze 
soorten gaan “verdwijnen”. Beste minister en beleidsmakers, ga in gesprek met 
de mensen die hier verstand van hebben. Mensen die zonder aanmoediging of 
beloning hier al jaren mee bezig zijn en zich onvermoeibaar inzetten. Kom 
erachter dat er heel andere zaken/factoren zijn die een negatieve invloed 
hebben op het haas en konijn. Maar tegelijk op de hele natuur/ wildstand hier 
in NL. Natuur, boeren en jagers zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Wanneer we klaarblijkelijk hetzelfde doel nastreven, zou het dan niet 
verstandig zijn om hierover samen na te denken en een plan te maken voor de 
toekomst? Ik zie hier zoveel meer mogelijkheden en voordelen in. 
 
 
 


