
Dikwijls wordt er door mensen gesproken over de mens en de natuur. Alsof de mens geen onderdeel 

is van de natuur. De mens is echter wel degelijk een onderdeel van de natuur. Gelijk zoals de dieren 

leven in de natuur leven ook de mensen in de natuur. In de natuur is eten en gegeten worden een 

essentieel onderdeel. 

Grote zoogdieren eten andere (meestal) kleinere dieren. Vossen eten konijnen, hazen , muizen etc. 

Buizerds en haviken eten kleiner vogels etc. Deze kleinere vogels eten weer insecten. Het is een 

oneindig grote keten. 

De mens is daar een essentieel onderdeel van. Onze verre voorouders leefden eveneens vanuit deze 

natuur, zoals jagen, vissen en vruchten die de natuur bood. Als deze voorouders niet hadden gejaagd 

en gevist dan zouden wij er niet zijn geweest. 

Dus waarom zouden wij nu niet meer mogen jagen en vissen. Mits we het uiteraard op een 

fatsoenlijke en beheersmatige manier doen. Met het in stand houden van de aanwezige flora en 

fauna? 

 


