
Het sluiten van de jacht op haas en konijn is niet nodig en ongewenst.

De Jacht in Nederland dient ter benutting van al het mooie dat de natuur voortbrengt, het is gezond, 
lekker, duurzaam,  en het draagt in alle opzichten bij aan het welbevinden van iedereen. Het is ook 
helemaal niet duur of moeilijk te bereiden, en dus (zeker je er iets voor wilt doen) voor elk inkomen 
betaalbaar. 

Omdat er hier in de buurt goed beheerd wordt, kan er elk jaar meer dan voldoende geoogst worden. 
De stand neemt de laatste jaren beslist niet af, het aantal hazen en konijnen neemt juist alleen maar 
toe. Dit is makkelijk te controleren, mits je op de juiste wijze en door deskundigen laat tellen. Ik ben 
daar al meer dan 50 jaar bij betrokken, en er zijn nog nooit zoveel hazen geweest als nu. De 
populatie-omvang is zeker niet kritisch, integendeel: het begint bijna de toelaatbare grens te 
bereiken vanwege wildschade!

Ik ben bereid om te helpen bij tellingen zodat u wél over de juiste data gaat beschikken, want die 
hebt u nu duidelijk niet gebruikt. Ik blijf ook bereid om het beheer goed uit te voeren, in overleg met 
eigenaren, boeren, en allerlei betrokken organisaties. En dan vooral gericht op het vergroten van de 
stand en daarmee de mooie biodiversiteit in ons prachtige Twente!

Tot slot wil ik u een verwijt maken: deze consultatie, en het feit dat we in Nederland wetgeving 
voorbereiden, de bereidheid tonen om het eigendomsrecht fundamenteel aan te tasten, en daarmee 
goedwillende en zich actief en positief inspannende mensen en organisaties letterlijk overvallen, op 
basis van data die overduidelijk, door een politieke wens gedreven, gemanipuleerd en evident onjuist 
is! Dat is gezien vanuit beginselen van behoorlijk bestuur, in hoge mate verwijtbaar en had nooit 
mogen gebeuren! Het daarvoor verantwoordelijke deel van onze overheid had voordien in moeten 
grijpen!


