
Exellentie,

Ongeveer 5 jaar geleden stond er in het Eindhovens Dagblad een gedicht “Overal waar de boeren 
verschijnen, gaat alles verdwijnen”. De boeren kregen daarin werkelijk overal de schuld van, zeker 
als het ging over biodiversiteit. Dat lokte bij mij de volgende reactie uit:

Waar in ons kikkerlandje boeren en jagers verdwijnen
en vossen verschijnen
is het snel verleden tijd
met een flink deel van de biodiversiteit,
want al juichen de natuurbehoeders
het is echt gedaan met de bodembroeders.
Enkele soorten die klein zijn of juist wat groter zoals het ree
doen gelukkig nog even mee.
Als echter de vele andere predatoren ongeremd hun gang mogen gaan
is het ook daarmee snel gedaan.
Dat zonder ingrijpen alles tot een prachtig evenwicht zal evolueren
is slechts een illusie die het tij niet zal keren.
De “natuurlijke eters” komen de moeilijke winters wel door
daar zorgt de mens met zijn enorme hoeveelheid “afval” wel voor.

Alhoewel ik besef dat mijn rijmpje erg kort door de bocht is, moet ik helaas vaststellen dat de 
inhoud niet ver bezijden de waarheid is.
Ik woon in De Kempen ten zuiden van Eindhoven, ben 76 jaar en heb al meer dan 50 jaar een 
jachtakte. In mijn werkzame leven was ik allround praktiserend dierenarts en in mijn vrije tijd vaak 
in de natuur;  vanuit die ervaring denk ik, bescheiden geformuleerd, enige, zij het beperkte kennis 
te hebben voor wat betreft dierziektes, dierengedrag, populatiedynamica, biologie, landbouw, 
ecologie en dergelijke.
In mijn nabije omgeving zijn veel natuurgebieden zoals de Cartierheide, Landschotse Heide, Grote 
Heide, Strabrechtse Heide, Plateux-Hageven, Natuurmonumenten, militair oefenterrein nabij 
Oirschot etc. etc.  In die gebieden zijn de boeren al tientallen jaren afwezig en er wordt  niet 
gejaagd; desondanks is het met de fauna aldaar, behoudens ree en wild zwijn, droevig gesteld. 
Al vele jaren kom ik als gastjager in De Hoekse Waard en in de omgeving van Amstelveen, 
gebieden met grootschalige landbouw. De hazenstand is er voortreffelijk. In de mindere jaren zijn 
de jagers aldaar zeer terughoudend conform hun wettelijke verplichting om zich in te spannen 
voor een goede en gezonde wildstand. Daar geldt in optima forma… zonder wild geen jacht, maar 
ook… zonder jacht geen wild!!!.

Wat is de rode draad in bovenstaande?. Ik gebruik dan gaarne de vergelijking met een ziek dier: als 
de diagnose niet juist is zal de therapie behoudens een gelukkige toevalstreffer ook niet optimaal 
zijn. Ik betreur dan ook uw voornemen om de jacht op het haas in drie provincies en de jacht op 
het konijn landelijk te sluiten. Tevens wil ik melden dat ik akkoord ben met de door de KNJV en 
WBE Zuid-Oost Kempen ingebrachte onderbouwing om uw voorgenomen besluit te herzien.


